y80'nin ülkemize barış, birlik 


v özgürlük getirmesini dileriz 


DEE men EMRİ es ttot 


Garan İğ 


Sökeli dons ! 
Aydınlık'ı-destekleme kampanyasında toplanan » destek miktarı 1980 yılına girerken 6 milyon lirayı aştı. Yeni yılda okurlarımızın Aydınlık'ı destekleme kampaynasının daha da yoğunlaşacağına inarı- 


Yeni yıla girerken kampanyamız 
5 milyonu aştı 


RAZARTESİ 
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ARALIK 1979 
500 KURUŞ 


Kuruluş yık: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


Perinçek: 


Afgan Müslüman gerillaları Rus işgaline karşı şiddetli te, 


"Afganistan'dan gelen 


POLATLI (ÖZEL) 


vi 


pki gösteriyor 
(FOTOGRAF: AYILİK| 


Rus uçaklarının gürültülri uyuyanları uyandırmalılır” 


e 
Ci x 


© Rusya Kabil’e 15 binasker daha indirdi 

© Gromiko yeni yönetime gönderdiği mesajda "Afgan-Rus ilişkilerinin Ortadoğu ve Asya'da barışı güçlendireceğini” iddia etti 


oruz. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

OVYETLER Birliği'nin geçtiğimiz hafta, bir hava köprüsü kurup Afganistan'a 25 bin asker göndermesi kanlı bir darbe gerçekleştirmesine, başta BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim olmak üzere bir çok ülke, kuruluş, parti ve şahsiyetlerin şiddetli tep- 


kisi sürerken, Moskova nın Afganistan'a 15 bin asker daha gönderdiği bildirildi. 

Afgan Müslüman gerillalar, son gelişmeler kar- 


TİKP FS 
Doğu Ferineie, DNE SS şısında, m ücadelelerini tan'daki Rus uşaklarının KORSAN yoğunlasurdlar, Diz Bi gürültüsü uyuyanları uy- A $ generalini ve us 
kusundan uyandırmalı- MADEN OCAKLARI askerini öldürürken, 20 
dır" dedi Rus tankını da tahrip et- 


TİKP Polatlı Ilçe Örgütünün Kongresinde önceki gün bir konuşma yapan TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek Afganistan'a yapılan Sovyet işgaliyle ilgili şunları söyledi 

"Dün Rus askerleri uçaklarla getirilmek sure- 

(Devamı $a.7, sü.6'da) 


TiKP Malatya il Başkanı sahte solcuların 


Şikayeigiyiz baba şikayetçi 


tiler. 

Afganistan'daki Sovyet askerlerinin derhal geri çekilmesini isteyen ve ilk kez Kırmızı Telefonu kullanarak Brejnev'e çok sert bir mesaj gönderen ABD Başkanı Carter, Afgan Müslüman gerillalarına 100 milyon dolarlık askeri yardım yapma olasılığının bulunduğunu söyledi. Bu arada SSCB Başkanı Brejnev'in Carter'in mesajına cevap verdiği açıklandı, ancak mesajın içeriği hakkında bilgi verilmedi. 


Milli Piyango'ya bu yıl her yılkinden daha fazla ragbet gösterildi. Bazı bi- 


(Tam liste 7. sayfada) 


İşgalin üçüncü gününde, Müslüman gerillalar ir Sovyet generalini öldürdüler, 20 tank tahrip edildi 


Rusya, Afganistan da sert kayaya carplı 


© Tahran Radyosu Sovyetler Birliğinin emperyalist politika izlediğini söyledi 


letler karaborsadan satılırken piyango bayilerinin önünde kuyruklar mey- 


dana geldi, 


Bu yılbaşı rağbet 


@ "Biletler son gün kara» borsaya düştü. 

©"'Halk hediyelik eşya satan mağazalara ilgi göstermedi. 


F Š Yeni Çin Haber Aj TT =. 
silahli Uzanacak bir el ararız. f aptgi bir yorumda, Milli Piyangoya E RIN Bir ses ararız, cevap Sovyetler'in Afganistan’ yö NE, 


3 


saldırısına uğradı 


MALATYA (ÖZEL) 
TİKP Arguvan İlçe 
Kongresi için Arguvan'a giden muhabirimiz Yusuf Çelik, TİKP Malatya İl Başkanı Hasan Akşen, İl Yönetim Kurulu üyesi 
Rıza Güler, kardeşi Müslüm Güller, Arguvan İlçe 


"Gördün yukardajç kişi, bazen dört kişi b 


ui È W SA y 
Á yatakta uyuruz. Sözde hepimiz ailemize yardım etmek için çalışıyoruz. Oysşaldığımız ücret kendimize zor yetiyor. Şikayetçiyiz Baba Şikayetçiyiz." 


Demirel: «Türkiye istikrarın değerini ağır bir fatura ödeyerek iyi anlamıştır» 


verecek. Ama bulamayız 


daki girişimiyle, petrol bölgelerini ve deniz yollarını ele geçirmede kararlı olduğunu belirtti. 

Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andre Gromiko, yeni Afgan yönetimine gönderdiği "kutlama" mesajında, iki ülke arasındaki ilişkilerin "'Orta Doğu ve Asya'da barış ve günliği güçlendireceğini" iddia etti. 


yılının son 

1979 gününde en 

çok alınan şey Milli Piyango bileti idi, 

Milli piyangonun bu yıl toplam bir milyar lira dagıtması rağbeti artırdı, Özellikle tam ve yarım bilet satışları rekor düzeye çıktı Bir çok bayilerde bu bilet, ler kalmadı. Bazı biletler ise karaborsa satıldı.” 

Bu arada eski yılların o süslü mağazaları tarihe karışmak üzere. Bir kaç büyük mağazanın dışında vit- 


Yöneti Mt Sovyet askerlerinin 

Xoe I TRUIE A başkent Kabili gimi dali e rinlerini süsleyen yok. 
me , öğre men aşken Z Her yıl yılbaşı için süslenen vitrinler bu yıl Çünki yüksek fiyatlar süs- 

Veli Yılmaz ve Ziraat araçlarla denetlediği ve fiyatların yüksek olması nedeniyle fazla süs- lerden çok dikkati çekiyor. 


Teknisyeni Hasan Yılmaz, Arguvan'da Dolaylı Mahallesinde bir evde, Halkın OKurtuluşçuları ve Halkın Yolcularından oluşan sopalı ve silahlı bir grübun saldırısına uğ- 


iki patlama birden oldu 


m Can kaybı olmayan olayla ilgili Sofya” ya giden bir yolcudan şüpheleniliyor 


m İstanbul'da bir günde 5 işyeri 


bombalandı 
İSTANBUL (THA) 

VEKON Havalimanında Dış Hatlar Terminali'nin tuvaleti- 

ne ve İç Hatlar Terminali önünde THY'ye ait bir otobüse, kimliği veveya kimlikleri belirlenemeyen kişilerce bomba konuldu. Bombaların patlaması sonucu geniş ölçüde hasar meydana geldi ancak can kaybı olnadı. Olayda Kudret Dolabacı adlı (Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


m”1970-1980 arası Türkiye” yi 
13 hükümet idare etti, 
uzun nefesler isteyen hamleler ömrü kısa hükümetlerle 


yılından umutlu 


HABER MERKEZİ 
Genel Başkanı ve 
AP Başbakan Sü- 


baş meselesinin istikrar olduğunu ve istikrarın değerini ağır bir fatura ödeyerek iyi anladığını söyledi. 

Türkiye'nin karşılaştığı akıntıların geçici olduğunu bildiren Demirel, hedefin ileri medeni ülkeler seviyesine erişmek olduğunu ve şartlar ne olursa olsun bu hedeften vazgeçilmemesi gerektiğinide belirtti. 

Demirel mesajında şu görüşlere yer verdi: 

"Yıllar göz açıp kapamadan geçiyor. Yıllar boşuna geçirilmemelidir. 

1980'lere girerken 
Türkiye şimdiden 1990' ları, 2000'leri yani önü 

(Devamı sa.7, sü.5'de) 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ÖLÜM 


KULELI ASKERİ LİSESİ 1. SINIF ÖĞRENCİSİ 


H; GÖKHAN GÜLMEZ 


bir kaza 


Görevi felaketzedelere ve muhtaçlara yardım etmek olan Kızılay'ın, kasasından Yönetim 


Kurulu üyelerinin yakınları için ve: 


ölüm ilanları. 


Kızılay'ın paraları yönetici yakınlarının ölüm ilanlarına gidiyor 


ALPER GÖRMÜŞ 
Yoksulların, darda kal mışların yakın dostu olarak bilinen Kızılay * için, herhangi bir vatandaşla bir Kızılaya Merkez Kurulu üyesinin oğlu yada 


„annesi arasında fark ola- 


bilir mi? Olamaz diyeceksiniz değil mi? Şimdiye kadar biz de öyle sanırdık. Ama Kızılay Merkez Kurulu son günlerde başlattığı yeni bir moda” ile bunun hiç -deböyle olmadığını kanıtladı 


Bir hayır kurumu Kızılay'ın başlattığı bu yeni modaya göre Merkez Kurulu üyelerinden birinin bir yakın, öldügünde, Kızılay, bazı gaze telere binlerce liralık ilan- 

(Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


ortalıkta Afgan askeri- nin görülmediği bildirildi. 
k*k 


Kabil havaalanının 


uluslararası trafiğe açılmasından sonra Yeni Del hi'ye gelen ilk yolcular, 


adı. apılamamaktadır” 
İlçe , Kongresini izle- yap a Tie Baka Milaan r ans yes e 1 eğ ey ee ee mek üzere Arguvan'a MSanayici ve işadamları 1980 Ge AY z ye Nola Kiza kani birçok bölgesinde "Tür iye de sorunlar iki büyük 


giden devrimciler Dolay- 
(Devamı, Sa, 7, Sü. 8'de) 


Rus askerleriyle çarpıştıklarını ve 12 askerin öldürüldüğünü bildirdiler. 
‘Tanıklar, Rus askerleri- 

(Devamı Sa.7. Sü. 1'de) 


Maraş’ ta 
MHP ile anarşiye karşı ortak bildiri imzaladığı gerçek dışıdır” 


ANKARA(ÖZEL) 
ÜRKİYE İşçi Köy lü Partisi Gene! 
Başkanı Doğu Perinçek, TİKP'nin Kahramanma” raş'ta MHP ve diğer siyasi partilerle birlikte a narşiye karşı ortak bildi ri imzaladığı şeklindeki haberin düzeltilmesini istedi. TRT 21 Aralık 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


nünde piyango 


lanmedi bile, Süslenenlerin de yanına yaklaşılmıyor. Fotoğrafta bir yılbaşı vitrinin öbileti satan 


biletçi hız. - 


Bu yüzden vatandaşlar mağazalara bakmak şöyle dursun yakınından bile geçmiyorlar, 


Turan Güneş Almanya'nın Sesi Radyosunda konuştu: 


partinin diyalogu ile çözülür” 


Türkiye'de bir çok sorunun Adalet Partisi ile 


ya ve İtalya'da olduğu gibi bir çerçeve anlaşma- 


Düşünce dünyamızın değerli araştırma ve incelemecilerinden, 


İsmet Zeki 
Eyuboğlu 


“Pazartesi Denemeleri "yle bugünden itibaren aramizda... 


( .saytada ) 


spee 
Yeşilköy Havaalanında e meyi aii i BONN (THA) Cumhuriyet Halk Partisi sına varılması ile çözüm- 
> e yaz i a" en a SKİ Dışişleri Bakanı arasında bir diyalogun leneceğine inandığını söylemesajında Türkiye'nin TiKP: Partimizin Prof. Turan Güneş, başlatılması ya da İspan- di 


Almanya'nın Sesi Radyosunun Türkçe programında konuşan Prof, Güneş kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken, şöyle dedi: 

“Siyasi partilerimiz arasında hem medeni mü nasebetler bozuktur, hem de siyasi münasebetler. 
Benim gerçek inancım şudur ki, özellikle Türkiye'de iki büyük partinin aralarında çok radikal,esoromik ve sosyal farklar olmadığı halde, aralarındaki kavga birbirlerinden çok radikal olarak ayrılmış partilerinkinden çok fazladır." 

Partilerin içindeki 

(Mevamı, Sa. 7. Sü. Eder 


NİMET ARZIK 


İhsan Sabancı 


Evet, o Sabancılardan, Ömer 

. Ağanın büyük oğlu... Ondan gayri 

beş kardeşi var. Hiç birine benzemezdi. Beş kardeşi sanki protez bir 

elin, motorize, otomize, ekonomize, holdingize parçalarıdır. 


. O onlar kadar hiç bir zaman iddialı olmamıştı. Lassa'ydı, Yünsa' ydı, Sassa'ydı umurunda bile değildi. Sadece babasının zamanında kutulari Bossa'nın paydaşıydı. 

Ölüm ilanına baktım. Bu ölüm ailenin diğer fertlerinin başına düşseydi, taziyeleri gazete sahifeleri almazdı. Oysa iki tek ilanla yayınlandı ölüm haberi, biri ailesinden, biri holdingderi. Diğer ticari kuruluşlar "Hamiyetliydi, meziyetliydi, ferasetliydi" diye çarşaf çarşaf başsağlığı yazıları döşemediler. 

Yaşamının görkemi yoktu. İlanı dikkatle okudum. O güdük düdük her katında başka bir aile bireyinin oturduğu, Adana'da Bossa Apartmanında oturduğu yazılı. 

Benim bildiğim kadar, Sabancı ailesinin Erciyas Otelinde, geç saatlerde döndüğü alelade bir odası vardı. 

Aile onu çok gençliğinde evlendirmişti. Boşanmak için sadece özözüne danışmıştı. Belki boşanamamıştı bile. Belki eşinden sadece ayrı yaşıyordu. Üç çocuğuna aile kanat germişti. Onlar İstanbul'da otururlardı, o Adana'da. Çocukların en büyüğü güzel bir kızdı tanıdığımda, Londra'da ekonomi okuyordu. 

Saygıdeğerlik görüntüsüne merak sarmamıştı. Özözüne yakın kalmıştı. Belki son günlerinde, aile onu Bossa Apartmanına taşımıştır. 

İhsan Sabancı'yı Adana'da tanımış ve sevmiştim. Kendine özgün dünyası vardı. Onunla pamuk pazarına gitmiştik. Ve günü onunla beraber ağartmıştık. Açık pazara, at arabalarıyla, kamyonlarla pamuk balyaları gelirdi. Niteliğini anlaması için avucuna bir tutamını alması yetiyordu. Güdüden gelen bir uzmanlığı vardı. Kardeşleri zaten onu sadece bu işte kullanıyorlardı. 

Gün ağarırken de orta üreticinin, 

amuklarını sattıktan sonra uğradı- 

,gı yakın barlardan birine gitmiştik. 
‘Ben istemiştim. 

Platine saçtı, dolgun, iyi kesilmiş etler sergileniyordu. Zaten pamuk pazarının burnunun dibinde bu et kesiminin kocaman posterleri yayınlanıyordu; süzgünleştirilmiş bakışlı bol baldırlı kızlar. 

Çok gülmüştük. Onun 135 kiloluk vücudundan beklenmiyecek ince bir mizahı vardı. Gaziantep'in öldürülen, aynı çekide bir "Heryeri Mehmet"i vardı. Ona benziyordu. 

O ünlü Bossa Apartmanından sözetmiştik. Onu çok güldürmüş- 

Bossa Apartmanı Adana'nın geniş caddesinde yükseliyordu. Önce, fabrikaların yüksek yöneticileri için yapılmıştı, sonra Sabancı ailesinin bireyleri kat kat yerleşmişlerdi: | 

Yalnız bir tek kardeş, hangisiydi anımsamıyorum, yalama yutma mermer bir villada oturuyordu. 

Her bir katta, salon boyunca 


patinaj yapılacak kadar uzun bir bar vardı. Önünde bel kıran sandalyeleriyle. 

Eh, çağdaş olmalıydı, değil mi? 

Onun dışında, en sevecen kardeş İngiltere'de tekstil okumuş en küçükleri Özdemir'di. Onun da evi oturmiak için rahatsız bir trajediydi. 
Yemek odasının. İtalyanca koltuklarının arkalığında, o kadar oyma burma vardı ki, bir hamam böceği gezse yolunu şaşırırdı. Her bir oyma burmanın ortasında da, bir firuze renkte, "velour casse" (kırık kadife) öbek kondurulmuştu. 

İstanbul'un oynak zekalı dekoratörlerinden biri, bu evleri döşemişti. Döşeyinceye kadar da kimseyi içeri sokmamıştı, ilham perisini kaçırtmasınlar diye. 

Bravo böyle adamlara!... Dekoratör için söylüyorum. Bu dört başı mamur felaketi yaratmak için de herhalde kazık bir fiyat istemiştir. 

Bütün bunları İhsan Sabancı'ya söylemiştim: O kocaman cüssesini hoplata hoplata yürekten gülmüştü. 
Diyorum size, ona Erciyas Palas'ta bir oda yetmişti bütün ömrünce. 

Ona hiç bir zaman anıtsal çalışma masaları, sekreterler, eli böğründe koordinatörler, yüzde yüz racon gerekmemişti, yaşamak için. 

Ömründe de politik demeçler patlatmamıştı, iktidarlara yol gösteren. 

— Kızma, Medeni Merk. 

—E, ona bir şey söylemiyorsun ki! 

— Belki Sakıp Sabancı gülümser ama Medeni Berk büyük holding namına alınır. 

(Ne demiştin benim için arkadan Medeni Berk? Yiğici demiştin. Bir daha deme, e mi?) 

MELEKŞAH'IN TÜRBESİ 

Son derece hatırşinas bir insandı. 
Öyle büyük holdingciler gibi, kaz gelecek yere tavuk göndermeyi düşünemezdi. Beni Melekşah köyüne götürdü Adana'da. Ona Selçuk kümbetlerinden söz etmiştim. dani, geyik sütüyle harcı yapıldığı söylenen Selçuk kümbetlerinden. 

Hani, hep bir tarafı, Anıtlar Kurulu esmeden savurmadan vali emriyle onarım için çimentoya bula-Orda Melekşah kümbetini ve Melekşah'ın iskeletini görmüştüm. 
Köylüler onu yatır sayıyorlar. El bağlıyorlardı. Bez bağlıyorlardı. 
Muayyen günlerde bir ışığın kümbetten süzüldüğünü söylüyorlardı. 
Gerçekten yüzyıllar boyu iskelet tam kalmıştı. Kemiğin üzerine de yapışmış bazı esmerlikler vardı. Et olacak. 

Böyle şeylerle ilgilenmediği halde, hatır gönül adamı olduğu için gününü benimle geçirmişti. 

“Bunu saygıdeğer. biraderlerinden hiç biri yapmaz. 

— Efendim, bunca iş arasında vakitleri yoktur. 

— Yok, canım. Yok olan başka bir şey. O İhsan Sabancı'nın bir kalbi vardı. Zaten kalpten gitti. 

Anası, ömrünce istifi bozulmavan Sadıka Hanımefendinin sonsuz kederine katılırız. 


—— 


İSTANBUL 
LEVAZIM 
AMİRLİĞİ 


“3 NO-LU SATIN 
ALMA 
KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN: 


- Askeri ihtiyaç için 80000 Ad. MATRA 
KAPAĞI 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine istiñadên kapalı zarf ile 15 OCAK 
1980 ‘Salı günü saat 
10.30 da satın alınacaktır. Tahmini tutarı 960,000.00 TL. olup geçici teminatı 28. 
800.00 TL dir. l 

Teklif mektupları- | mn ihale saatinden 
4 bir saat önce 
komisyona verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İhaleye iştirak etmek isteyenler Ticaret Odası Kayıt belgesi getirmesi şarttır. Bu belge tarihi ilan tarihinden sonra olacaktır. 


Şartnameler İstanbul, Ankara ve İzmir 
Lv. Amirliğinde nu- 


munesi ise Komisyo- | numuzda görülebilir, 

Sayı: 1451 

Basın : 26332—1419 


SOLDAN SAĞA: 1) Hırsızların kapı açmakta kul- 


landıkları bir alet-Bir emir. 2) Asya ile Avrupa arasında uzanan bir sıradağ-Sahip-Yüce. 3) Tavla unsurlarından biri-Bir şeyi bir kabın içinde su katmadan pişirmek. 4) saldırgan-Bayrak. 
5) Tersi kayanın kücüğü-Tanınan süre, 
Aile-Tersi onaltışar taşla oynanan bir oyun. 7) Yıkıntı Tersi bağlı bulunulan düşünce, itikat. 8) Bir salata bitkisi-İp, sicim. 


Azgın, 


mühlet. 6) 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Bir mücadeleden zaferle aynilan. 2) Belirtiler-Doğulu yurttaşlarımıza özgü bir ünlem. 3) Rekabet etmek, birbirini geçmeye çalışmak. 4) Mililitrenin kısa yazılışı-Başına bir harf gelirse bir içki. 
5)Geniş arazi üzerine kurulmuş askeri yapı. 6) Tersi iyi bir duruma kavuşturma. 7) Bir cins iri başlı vida. 8) Yöntem, tarz-Tersi 'felç'in yarısı. 9) Hafif bir tatlı. 10) Ümit cu semek, beklememek. 11) Bir göz rengi-Uzakdoğu dövüş sporlarında ustalık derecesi. 12) Gücü yeten, iktidarlı. 


ÇIKAR YOL 


AZMAK önce kendini, sonra başkalarını aydınlatmak, uyarmaktır. Kendini yeterince aydınlatamayan bir kimsenin yazdıklarından da bir yarar sağlanamaz. 
Önce bir sorumluluk işidir yazmak. Yazdığının sorumluluğunu — yüklenmesi, ne dediğini bilmesi, bulanıklıktan, kuşkudan kaçınması gerekir bilinçli bir yazarın. Yazarken geçmişin özlemini çeken, geçmişi bir dokunulmazlık içinde geleceğe aktarmaya çalışan, bunu yapmayı görev edinen bir yazarın ne kendine, ne de içinde yaşadığı topluma bir yararı olur. 
Başkalarının söylediklerini değiştirerek, allayıp pullayarak, yeni görünen bir biçime sokarak yazı- ya geçirmek yazmak değildir. Yaratmaktır, kendini ortaya koymaktır, özünü Yyargılamaktır yazmak. İnsanlık tarihi boyunca yazmayı bilenlerin -bilmeyenleri sömürdüklerini, özsularını emdiklerini görürüz. Oysa uygarlık bu demek değildir. Bilenin bilmeyeni sömürmesine karşıdır uygarlık. Önemli olan aydınlatmaktır sömürmek değil. Sömürünün en korkuncu, en iğrenci yazar sömürüsüdür, okumuşların özel çıkarlarını sağlamak, sürdürmek için başkalarınının bilgisizliklerinden yararlanmalarıdır. Bizim toplumumuz- da görülen en acı durum budur işte. Sen, elinde bulunan olanaklardan yararlan, okumayı, yazmayı öğren, belli aşamalardan geçerek, yollardan yürüyerek önemli bir yere, ilginç bir görevin başına gel, sonra gerçek sorumluluğunu, ulusuna olan borcunu bir yana bırak, aydınlık adına okumamışlara karanlığı sevdirmeye çalış. Geri kalmış ülkelerin, özellikle Doğu toplumlarının üzerinde durulması gereken yanı budur. 


Bugün içinde yaşadığımız acıklı durumdan, 


genellikle, okur-yazarların sorumlu olduklarını, yetkililerin gerekenleri 


yapmadıklarını söylemek gerçeğe aykırı değildir. 
Anadolunun içine düş- 


tüğü toplum sarsıntıları- nın, çalkantıların başlıca sorumlusu okur-yazar takımıdır. Ulusun çıkarını savunur gibi görünerek, kendi yararını düşünmekten başka bir iş yapmayan nice okumuşlarımız vardir. Halkm,"en arınmış*duygularını, inançlarhi sömürerek olayların anlaşılmasını, gerçeğin Işığa çıkmasını önleyen onlardır. Geçmişe duyulan özlemin arkasında nice çıkarlar, sömürü tutkuları saklıdır günümüzde. Öğretim kurumların- 
.dan inanç varlıklarına, geleneklere, göreneklere değin bütün toplum kuruluşlarında kendini gösteren çalkantının üretimtüketim dengesizliğinden kaynaklandığını söylemek, anlayıp anlatmak için bilgin olmanın gereği yoktur. İyi çalışan bir sağduyu bu gerçekleri kavramada güçlük çekmez. Buna karşılık yetkililer, görevliler olaylara gerçekçi bir gözle bakmaktan, bile bile, kaçınıyor, olanı değil de olmasını” özlediklerini anlatmaya çalışıyor, “ülkenin çıkarını kendi tutkuları- nın gerçekleşmesinde buluyorlar. Çağın bilgileriyle, yeterince, aydınlanmamış topluma korku salmak, böylelikle, kendi çıkarlarını güven altına almak için birtakım umacılar yaratıyorlar. Bir bakın yüzyıllar boyunca sömürülen toplumlara nelerden korkmuş, nelere karşı çıkmışlardır bilme- den, anlamadan. İnsan sevgisinin bile yasaklandığı, suçlandığı bir toplumda, bir yönetim düzeninde geleceğe güvenle bakma, yarınından korkmama olanağı yoktur. 


Bir toplum için önemli olan geçmiş değil gelecektir. Geçmişteki başarılarla övünmek geleceği güven altına almaya yetmez. Boş başların, başa- 


bir bilgi aşamasına 


TA A A A 


rısız kimselerin işidir geçmişle övünmek. Yaratıcı bir kişinin geçmişi değil geleceği önemlidir, daha 


açıkçası devrimlerin geçmişi yok, geleceği vardır. Anadolu insanı 


böyle bir anlayışla aydınlatılmamış, çıkarcıların, sömürgenlerin elinde geleceğinden uzaklaştırılip geçmişe yaklaştırılmak istenmiştir. Oysa onun, kimilerinin ballandıra ballandıra anlattıkları, şu yedi yüz yıllık geçmişi bile kendisine pek yararlı olmamıştır. Anadolu nun yedi yüz yıllık geçmişinde, birkaç başkent dışında, devlet eliyle onarılmış bir tek ili, ilçesi, bucağı yoktur. Devletin yaptırdığı hangi sağlık ocağı, bir öğrenim kurumu, bir kamu kuruluşu vardır geçmişte? E 


Şalvarı şaltak Osmanlı Eyeri kaltak Osmanlı Ekende yok biçinde 

yok 
Yemede ortak Osman- 


dizelerini söyleyenler, günümüzde değil, en azın- dan birkaç yüz yıl geçmişe giden dönemde yaşamış insanlardır. Gerçek günümüzde de böyledir az çok. Anadolu bir oy kaynağıdır. Yetkililer, görevliler, geçmişin başarılarıyla övünenler, geçmişi bir bütün olarak 


geleceğe aktarmak iste- 


yenler yalnız seçim dönemlerinde gider Anadolunun belli yörelerine. 


İnsan bir tarih varlığıdır, geçmişine ilgi duyması olağandır. Ancak bu ilgi geleceğe açılmayı önleyici nitelikte olmamalı. Bizim toplumumuzda ise durum bunun karşıtıdır. Geçmişe duyulan özlem, geleceğe yönelik başarı atılımlarını engelleyicidir. Bugün öğretim düzeninin oturtulmak istendiği tabanın 


x 


HALKIN SESİ 9 


İSTANBUL 


Yeni Asya gazetesinde "Haberlerin İçinden" sütununda: 

"21 Haziran 1978 
Hürriyet" yazılı bir küpürde:''Yeni kitaplar hazırlanması için üç milyar harcama yapılacak: 

“62 milyon ders kitabı imha edilecek" denmekte 

Bir önceki hükümet iktidarı neden böyle bir israfa lüzum gördü? Bu kitaplar yazılmadan önce, hazırlık safhasında, memleket gerçekleri, dünya gerçekleri oluşum doğrultusunda, | bir bütün halinde sağ sol, oluşumlar neden gözönüne alınmadı? Devlet çarkı döndürülürken bir iktidarda tek sağ, yine değişen bir iktidarda da tek sol ayaklar üzerinde sanki bir sek 

sek oyunu oynatılıyor, 

Şimdi yeni iktidarda da, yine bir "MİLLİ" sağ görüş doğrultusunda bu kitapları yeniden derler bastırırsa daha mı aşağı, daha mı az fikir, israfı olacaktır? 

Hukuk devleti, sağ duyu, böyle şartlanmış politika oyunlarının çıkar çelmesine, elensesine gelmemeli getirilmemelidir. Her önüne gelen, bugünkü olduğu gibi kamuoyu maksatlı kasıtlı tıpkı, bugünkü olduğu gibi yeni fikirlerin yeni görüşlerin duyulmasına bütün olanakları ile kapalı tutulacak. Yine bugünkü poliulaşma 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tici olmaktan u. 
taçağ toplum yöneliktir. Geçirdniz toplum sarsıntıhın nedenlerinden — birije budur işte. Yaşama &- niyle öğretim kuru arasında büyük boşluk vardır. Bir ülki öğretim kurumları g 


© "İnsan bir tarih varlığıdııçmişine ilgi duvması olağandır: Ancak bu ilei geleceğe açıyı önleyici nitelikte olmamalı” 


© "Yeterli güçlü, anlayışlı yâim kurumlarının yapacağı is. ` toplum gelişmelerini, sarsilarını önceden kestirebilecek 


lere dayanması vb. gelmektedir. Olayları kısa süre içinde bastırma yollarından çok hangi nedenlere < dayandıklarını bulup ortaya çıkarmak gerek. En kısa süre içinde bastırılan bir toplum olayı yakın bir gelecekte bambaşka biçimlerle başgösterebilir. .Bu, toplumun yapısı gereğidir. 
Toplumların katılaşmış bir yapı olmadıklarını, özellikle çağımızda en ilkel sayılan. toplumların bile hızlı atılımlara yöneldiklerini anlamak gerek artık. Sessiz, durgun, kimıldamaz bir toplum aramak çağımızın dışında dolaşmaktır. Yeterli, güçlü, anlayışlı yönetim ku- 


mişe yönelik bir anlayı) rumlarının yapacağı İş 


la düzenlenmek istenir: gelecekle bağlantı ko 


4 toplum gelişmelerini, sar- 


pssıntılarını önceden kesti- 


muş demektir. Geleceği-rebilecek bir bilgi a: > ne güvenle bakılamayan ına ulaşmaktır. İnsanı 


bir toplumda ilk belirgin olay sarsıntıdır. Toplumla yönetim kurumları arasındaki o uyumsuzluktan doğan bu sarsıntı hızla yayılır, bütün ülke yüzeyini kaplar. Yurttaşların, yöneticiler elinde, birer araç diye, anlaşıldıkları bir dönemde olaylara tabandan değil de tavandan egemen olma çabası önem kazanır. İşte, toplumun özünü bilemeyen, çağın gidişine, uygarlık anlayışına yabancı kalan yönetim kurumlarında olayların nedenleri ozraştırılmaz da yukarıdan aşağı bastırılma yöntemleri, baski, yasaları uygulanır. 
Anadoluda, Osmanlılar- dan bu yana uygulanan yöntem budur. Olayın kaynağı, ereği araştırılmaz, yukardan verilen bir buyrukla bastırılması yoluna gidilir. Kısa bir “süreriçin başarı sağlayabilen bu tutum, sonunda, yarardan çok yıkım getirir, yönetenlerle yönetilenler arasındaki uçurumu büyütür. 
Günümüzde görülen üzücü, sarsıcı, güvenliği yı- 


kıcı olayların kaynaklan-; 


dığı açık-seçik sorunlar 


vardır. Bunların başında 


üretim-tüketim dengesizliği, eğitim-öğretim kurumlarının ülke gerçeklerine yabancılığı, ` 

yönetim o kurumlarının çagdaş amayışa deği de eski geleneklere, görenek- 


Her yönden fikir israfı 


tika adabı içinae, sağ bır türlü şartlanacak, sol bir türlü şartlanacak. İktidar el değiştirdikçe de tek görüş sağ, tek görüş sol, doğrultusunda kitaplar bastırılacak, hem de mil- 
.yarlar karşılığında, yine hem de ekonomimizin bu- 
.günkü hal durumunda. 
Netice ne olur? Elbette- ki bu hal böyle devam e- 
„derse bu günkünden daha “da beter olur. Bugünkü nün hal durumunu AL- 
LAH inancında olanlara, inandıkları Allahları sakın olaki göstermesin. 

Farz edelim ki memlekette solu yansıtan görüş doğrultusunda, henüz bir kamuoyu oluşmamış olsun. Veya bunun aksi bir toplumda sağ görüş doğrultusunda yine bir kamuoyu oluşmamış olsun. Bu takdirde siyasi, ekonomik sosyal konular- da, körpe dimağları aydınlatmak için, şartlanmadan halin vuatına göre neden fikir sahibi olmaları (o engellenmeleri isteniyor? Hukuk kuralı bu değildir. Mantık bu değildir. Her zaman söylüyorum: Hak ve özgürlükler bir bütündür. Bir vücud bedeni nasıl ki sağ sol, organlarımızın bir vücud bedeninde, ayırım gözetmeden beyin fonksiyonun haline tabi ise, bir toplumda da aynen sağ sol veya zıddı ile bir bütündür. 


“Ozgür, uygar, hukukçu sosyal bir toplum, tek yönlü, tek yollu DEV- 
LET ELİ İLE KOŞUL-LANDIRILMASI SA- 
KINCALAR DOĞURA— 
CAĞI ÖZGÜR AKLI 
SELİMİN İBRE GÖS-TERGESİDİR' Umarım- ki bu ufak bir uyarım dikkate alınır. 


Toplum içinde tüm 


“ dünyada çocuklarımızın 


beyinlerine zanlı hayallerle ÖCÜLER yerleştirilmesin. Özgür beyinli özgür toplumlar oluşsun. 
Bu cümleyi şu anda Füsun ÖNAL'ın çocuklarla birlikte söylediği şarkılardan esinlendim. Halim öyle dile geliyordu. 
öNAL'da. 


PÜLÜMÜR 
TUNCELİ 


Köyümün adı da Beyce Viranedir köyüm virane 


Viranedir köyüm virane. 


Viranedir köyüm virane 


Otuzken kaldık yedi hane 


Aylar yıllar gelir de geçer Ne bayram ne düğünümüz var Mevsim karakış her taraf kar Vıranedir köyüm virane. 
Mahzunuz yetmişten yediye Ölürsek bulunmaz sediye 
Şu sözlerim dosta hediye 


Okulu, ışığı köprüsü 


Yine konumuz esas mevzuya dönüyorum: 
Toplum içinde, dünyada zorlama ile hukuki boşluklar bırakarak tek yönlü, tek yollu koşullanmış, dar kalıplar içinde dondurulmuş, politika doğrultusunda, yalancı hayalci, kinci, iftiracı, riyaci, bir birine düşman bünyeler, bünyelerle dolu toplumlar oluşturuyoruz dünyada zorla. 


Tabii ondan sonra da, olanaklar silahlanmaya yönelik, savaşmak için askeri güçler oluşturuyoruz. -Gizli ajanlar, casus teşkilatı, bir huzursuz- 


luktur, bir hastalıktır ferdi bünyeleri, toplumları, bir bütün halinde dünyayı 


ir araç değil de bir di 

varlığı olarak görme- 
1 tek yolu eğitimden 
. Eğitimi, insanı mak değil de bir çılanağı sağlamak için binak yapan bir yön& düzeninde, bir toplu bunalımların kayvarılamaz, önüne 
Bir yönetim eğitimi ülke gerçekleğ bir yana atarak, kenditel düşüncelerine göre üzenlemeye kalkarsa Kime sarsıntilara, Çiantılara olanak sağlamaln başka bir iş yapam, Bir yönetim kurumu İh önem taşıyan kendizel düşüncelerini benketme değil, ülkenin geliğini aydınlatma anlay, olmalıdır. 
Bu anlayış eskiyi sürdürme kaygıtlan uzak- sa yararlıdır. iri kalmış diye nitelenerhplumlar- da geçmiş, gelek, görenek vb. kavralar. birer dokunulmaz nes olarak yorumlanır. Bu umları yapanların Gunda söyledikleriyle ydjkları arasında kaskatı bikelişme görülür. Yönetk kurumlarıyla toplum zerçekleri arasındaki uġumu yaratan al. 
en önemlisi de bu çeli tutumdur. Sözüyle da nışı birbirine uymayi bir yönetim kurumunu, yurttaşlara güven sağla yacak bir yanı yoktur. 
Başkalarından önce kendimizi düzeltelim. 


sarar gider. 

İnsan çağında insan olmamanın-insan sözü dinlememenin bir halidir bu — 

İnsan olarak EVREN' 
de ayni dünyada, aynı bölgede aynı vatandâ, aynı kentte aynı mahallede, aynı ailede, aynı vücud bedeninde BİR birleşik HAK olarak, İN- 
SAN OLARAK yaşam yaşıyoruz. Zıddımıza hukuk, zıddımıza özgürlük, zıddımıza yaşamak hakkını bir bütün halinde bilimci olarak tanımak, tanıtmakla yükümlüyüz 

Yazık oluyor fikri is rafa, yazık oluyor maddi 


israfa Hasan Esin, 


Virane käyüm 


Yoktur İçmeye su damlası Kısrağı, oğlağı, keçisi 


Viranedir köyüm 


Beyce'den karşı kale taşı 


Sızlar şu yüreğimin yaşı 

Issız kaldı kerpici taşı 

Viranedir köyüm virane. 
Eller gider yıldıza aya Beyce'de biçare Aydın Kaya 


Der lanet olsun böyle dünyaya Vitanedir köyüm virane, 


AYDIN KAYA 


Gectiğimiz S4 
Hafta Z 


Afganistan'da Rus çizmesi 


Davut Han'ın 1973 yılında gerçekleştirdiği darbeyle yıkılan Monarşi bir daha geri gelmedi ama, Afganistan, son iki yıldır kendisini "devrimci" olarak tanıtan hükümetlerin faşist baskısı altında inlior. 

3 Son bir buçuk yıla sığan üç darbenin faşist niteliği belki de yalnızca darbeyle devrilenlerin, darbelerin ilk saatlerinde karşılaştıkları ortak ders verici sonlarından bile anlaşılabilir. Darbeyi gerçekleştirenlerin tümü de, rakiplerinin bir kaç gün bile yaşamasına tahammül edememişler. Ve yıkılanlar, yıkanlar tarafından darbenin ilk saatlerinde öldüğ- 
'rülmüşler. Taraki, Davut Han'a, Hafızullah Amin, Tarakiye ve son darbeci Babrak Karmel, Hafızullah Amin'e ancak bir kaç saat tahammül edebilmiş. Bu kadar zaman da öldürme fırsatınm doğmasını beklemek için geçirilmiş. 

Taraki, Amin ve Karmel'in ortak özelliği Sovyetler Birliği'nin piyonları olmaları. Ancak uşaklık derecesi açısından aralarında farklar var. Zaten biribirlerini devirmelerinin nedeni de bu herbiri'diğerinden daha iyi uşak olduğu iddiasıyla darbe yaptı ve iktidarları bir emir uygulayıcısı olarak geçti. Hafızullah Amin'in,Sovyetleri'in tercih etmediği bir alternatif olarak işbaşına geldiği biçimindeki görüşler de son darbeyle doğrulanmış oldu..O0'nun hesabı, "'Ben nasıl olsa kraldan fazla kralcıyım, 

' Rusya şimdi beni beğenmiyor ama, ben kendimi nasıl olsa beğendiririm"' hesabıydı. Ama evdeki 
| hösap çarşıya uymadı. Rusya en has adamını işba- 
| şına geçirdi. Bu olayın önemli bir özelliği de Sov- 
“yetler Birliği'nin giderek artan maceracılığı hak- 
“ kında bir fikir vermesi oldu. Dünya kamuoyunun baştan belli aleyhte tepkisini hiçe sayarak böyle bir darbeyi gerçekleştirmesi, Sovyetler Birliği'nin 'pervasızlığı ve saldırganlığı hakkında hâlâ bir net- i! liğe ulaşamamışlar için derin dersler taşıyor. 
TEDİRGİN BİR HAFTA DAHA 
| Geçtiğimiz salı günü yurttaşlar yine tedirgin bir 
i gün yaşadılar. : ` j Öğretmenler, öğrenciler okullarına,memurlar işyerlerine gidemedi, yurttaşlar sokağa rahatça çıkamadı. Okullar işgal ediliyor, öğrenciler boykota zorlanıyor, yollar kesiliyor, lastikler yakılıyordu. 
Neler oluyordu? 
Kahramanmaraş katliamının 1.yıldönümünü ba- 
“hane eden Moskova yanlısı ve yörüngesindeki gruplar, günlerce öncesinden 24 Aralığı savaş günü ilan vetmişlet, yayınladıkları bildirilerle eylen yarışma başlamışlardı. Ve tasarladıklarını salı günü yürürlüğe ; koydular. j 

TKP ve yörüngesindeki grupların yarattıkları kargaşalık eylemleri bütün halkın nefretini kazandı. Bu eylemler halkın Kahramanmaraş olaylarının. 
sorumlusu MHP'ye duyduğu öfkeyi gölgeler, yurt- : 

, taşların acısını istismar ederken, dikkatleri MHP' nin üzerinden çekiyor ve böylece K.Maraş katlia- 
“mmm sorumlusuna değerli bir hizmet oluyordu. 

Olaylar geniş bir tepkiyle karşılandı. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, olaylarla ilgili düzenlediği hasın toplantısında eylemleri kınarken, "Ada: let dışında hesap sorma yöntemi yoktur" dedi. 

Bu olaylarla ilgili olarak bir yandan Sıkıyönetim Komutanlıkları ve adli organlar soruşturma başlatırken, Milli Eğitim Bakanlığı da çeşitli okul- 
“larda boykota katılan öğretmenler hakkında idari ‚soruşturma açtığını bildirdi.Bu arada başta Anka- 
'ra'da olmak üzere Sıkıyönetim kapsamına giren illerde TÖB-DER ve diğer öğretmen kuruluşlarıyla bazı dernekler "amacına aykırı faaliyet yürüttükleri' gerekçesiyle kapatıldı. 

Yaratılmak istenen kargaşalığa daha ilk belirtilerinden başlayarak karşı çıkan ve bu yolda uyarıcı çalışmalar yürüten Mem-Der ve diğer bazı kuruluşlar, TÖB-DER ve diğer kuruluşlarla ilgili olarak alınan kapatma kararlarını ise çözüm getirmeyecek uygulamalar olarak değerlendirdiler. 


BİR UÇAK KAZASI DAHA Geçtiğimiz hafta, son yıllarda sık rastladığımız acı uçak kazalarından birine daha tanık olduk.Türk Hava Yollarının Samsun-Ankara seferini yapan 1-28 tipi uçak, 40 yolcu ve 4 mürettebatı ile birlikt Ankara'nın Çubuk ilçesi yakınlarında düştü. Acı Kza sonunda 39 yurttaşımızı daha kaybettik. 
Bindan önceki uçak kazalarında kaybettiğimiz yülerce yurttaşımız gibi. 

Xazadan sonra yapılan ilk araştırmalarda, kaza- da azı ihmalci davranışların olduğu ortaya çıktı. 
- Hiç olmazsa bu ihmallerin neler olduğu sağlıklı bir şekilde saptanabilirse kamuoyunun yüreğine biraz sı semilmis olacaktır. 
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Tanzanya Devlet Başkanı 


Julius Nyerere 


j nae 
Zimbabve'de ateş-kes olaysız gyor 


Tanzanya Devlet Bokani Güney Afrika'yı vardı 


© Bir İngiliz gazetesi, Güney Afrika istihbarat servislerine iliçk) gizli belge yayınladı 


JR 
$ göl 
İMBABVE'g;en haberler, ülked ki ken YEAR Yaylak 


Tanzany 
Başkanı Juliu Yapı! 
Yurtsever Cep! Ya lacak seçimley22ferle dikmen kali Güney Afrika'nın si meyeceği y ğ ları bulundu açıkladı. Nyerer MZ 
Mozambik (ola, Zambiya ve Baik ie luşan ateş-|“ Ke ; seğimleriçtidare gelecek her /meti kabul etmeye J olduklarını da belirt! Yerere şöyle 


dedi: 

“Roya Genel Koir "Yurtsever 
Cepheanırsa savaş Çı- 
Ke ph Adeki sözleri seçimle , Güney Afrika müdesi olmadan yapılaracağını gösteriyor; 

GUY AFRIKA GİZLİ 

SERVİSLERİ 


DIŞ HAB 


e yandan, qazar, günleri yayınla "Observer" gazetesi, 


50 kıtadan 


KISA HABERLER 


Ürdün, Camp David Anlaşmasına 


karşı çıkmayı rüyor Ürdün'ün yeni Başbakanı Şerif Abdül-Hamie Şeref, ülkesinin Camp David anlaşması karşı- a olumsuz tutumunu koruduğunu açıkla-L 
On gün önce hükümeti kuran Şeref, Paris'te yayınlanan En Nehar” gazetesine verdiği biy demeçte, ülkesinin ABD, Mısır ve İsrail arasınd; 


rail kuvvetlerinin geri çekilmesini ve Filistinli” re haklarının tanınmasını öngördüğünü kaydei: 


179 Eski Ulusal Muhafız ve Sřil 
Nikaragua'dan çıkarılıyor 


Nikaragua hükümeti, devrik diktatör S#noza yanlısı 179 eski ulusal muhafız ve sivilinilkeyi terketmesine izin verdi. Bu arada 3 yükek de receli eski devlet yetkilisinin savaş siçluları mahkemesinde yargılanacağı açıklandı Hükümetin açıklamasında, Guatemala, El Sabador ve Kosta Rika Büyükelçiliklerinden sığınna hakkı isteyen 179 kişinin güvenlik içinde yurtdışına çıkarılmasının güvence altına alindiığı belirtili yor. 


İngiltere'de 150 bin çelik işçisi greve gidiyor 


İngiltere'de çelik işçilerinin gelecek hafta greve başlayacakları bildirildi. Birkaç hafta siirebileceği bildirilen grev, İngiltere'de otomobil Sanayisini de durduracak 

ki 150 bin çelik işçisini temsil eden sendikalar, yüzde 6 oranındaki ücret zammını kabul etmeyerek işi durdurma kararı aldılar. Enflasyon oranının yüzde 17 civarında olduğunu hatırlatan sendika yöneticileri, yüzde 6'lık zammı asla kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Bu, İngiliz çelik işçilerinin 54 yıldan beri yaptıkları ilk grev ola- 


cak. 
Mısır, Arap ülkelerinin 
2 milyar dolarına el koydu 


Mısır Ekonomi Bakanı Hamit El Sayeh, Mısır'da yayınlanan haftalık "Rose El Yusuf" dergisine, Arap ülkelerinin Mısır bankalarında bulunan yaklaşık 2 milyar doların dondurulduğunu açıkladı. Bakan bu arada, "Camp David" anlaşmasından bu yana Mısır ile Arap ülkeleri araamaoni ilişkilerin gitgide bozluduğunu da be-Irtti. 


El Sayeh, 1980 yılında Mısır'ın ekonomik güçlüklerinin azalacağını, bunun petrol, turizm ve Suveyş Kanalı gelirlerine, ilaveten batı yar dımlarıyla sağlanacağını sözlerine ekledi. 


(ey Afrika istihbarat 

Į güvenlik servislerinin 

yüzünü açıklayan bazı jli belgeler yayınladı. 
)'ye yakın belge, ırkçı üvenlik Örgütlerinin irgütlenmesi ve çalışma şarzı konusunda önemli ilgiler içerivor. 


İngliz gazetesi, belgeleri, geçtiğimiz eylül ayında ırkçı istihbarat örgütünden ayrılmış bulunan yüksek yetkili bir subaydan elde etmiş, Belgelerden, telefonların dinlendiği, liberallerin, kilise mespularının mektuplarının açıldığı ortaya çıktı. 
Mektupları açılanlar arasında, İngiliz Muhafaza- kar Parti milletvekili Churchill de bulunuyor. 


Sezgin 
Suudi 
Arabistan gezisini tamamladı 


ANKARA 
Maliye Bakanı, İsmet Sezgin, Suudi Arabistan' 
a yaptığı geziyi tamamayarak Ankara'va döniu. Sezgin gezisi sırasında Kral Halit tarafından da sabul edildi. Sezgin verdiği demeçte, Ticaret, Endüstri ve Elektrik Bakanlarıyla faydalı görüşmeler yaptığını belirterek şöyle dedi: 


“Bu görüşmelerde İslam alemi ve Ortadoğu' 
nun bu iki önemli İslam ülkesi arasındaki yakın ve gittikçe gelişen ekonomik ve mali ilişkilerin bugünkü çerçevesi müşahhas bir biçimde çizildiği gibi, bu ilişkilerin yakın geleceği özenle planlanmıştır.” 


Sezgin, iki ülke ara sındaki işbirliğini geliştirmek için gelecek haziran ayında Riyad'da bir ekonomik işbirliği karma gündemini oluşturan öteki önemli konularla ilgili açıklamaların hükümetçe yapılacağını sözlerine ekledi. 


muha iyor. Bu- 


hamr rkçı re- 


na "direnişleri 
Jms başaramıaS toğrafta. geç 
Yoda siyahların my bir ayaklan- 
Atılan grevci işgrülüyor 


PAKİSTAN: MEKTUBU 


General Ziya 


nel Sekreteri Kurt Waldheim İran'a gitmeye hazırlanıyor. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Birleşik Amerika Dışişleri Bakanı Cyrus Vance, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çağrıda bulunarak İran'a Tahran'daki 50 
.Amerika'lı rehinenin sesbest bırakılması için belirli bir süre tanınmasını ve rehinelerin bu süre sonunda salıverilmemesi halinde bu ülkeye ekonomik yaptırımlar uygulanmasını istedi. 

ABD'nin Konseye sun- 


rica, 


Ahmad Hasan 


duğu karar tasarısında ay- 


Waldheim'in derhal İran'a giderek rehinelerin serbest bırakılması için bir kez daha girişimde bulunmasını da istedi. 
Genel 
Waldheim ise, Tahran'daki rehinelerin serbest bırakılmasını 
Homeyni ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. Cumartesi 


yor. 


Güvenlik Konseyi toplantı Genel Sekreter Kurt | sında e p du bileceğini * öyledi. 
BM Genel sözcüsü, gazetecilere vardığı bir demeçte, Waldheim'in Sekreter Kurt ran'a gitmesi Dışişleri Bakanı tarafından da istendiğini bil dirdi. Washington'daki güve 


sağlamak amacıyla 


gecesi yapılan Waldheim'in gelişine 


Pakistan'da da İslam düzeni kurmaya çalışıyor 


koruyor 


ISLAMABAD 

Neredeyiz? Buradan nereye gidiyoruz? Bu iki soru Pakistanlı aydınların kafasını meşgul ediyor. 
Yanıt bulmak güç. En iyisi 5 Temmuz 1977'den bu yana gelişen olayları kısaca tekrarlayayım. Ziya Ül Hak iktidara geldikten sonra yaptığı ilk konuşmada iki şeyi açıklığa kavuşturdu: 

1) Ziya Ül Hak "Pakistan Milli İttifakı''ndan yanaydı, konuşmasının sonunda “Pakistan Milli tttifakı"'nın (PNA) İslamcı ruhunu övdü; 

2) Pakistan İslamiyeti savunuyordu ve başka hiç bir "izm"'e izin verilemezdi. 

UPNA" birbirinden ayrı unsurlardan meydana gelen dokuz sağ kanat partiden oluşuyordu. Bunlar Butto'yu devirmek amacıyla birleşmişti. Ziya Ül Hak iktidarı ele geçirdikten sonraki birkaç hafta içinde basın-yayın organlarının yöneticileri ile konuşarak, "kesinlikle sola karşı olduğunu" duyurdu. Bir ara "Bütün sol eğilimliler salonu terkedebilir, kimse ağzını açmasın. Bunların toprağa bile basmaya hakları yok, bunlar baş aşağı asılmalıdır” dedi. 

Ancak Ziya Ül Hak söylediği gibi sert tutum almadı. Birkaç gün içinde yüksek mevkideki hoşlanmadığı adamları görevlerinden aldı, Bunda, olaganüstü hiç bir şey yoktu. Butto da aynısını yapmıştı, Enformasyon Dairesinin gazeteler, haber ajansları, radyo ve TV üzerindeki etkisi rejimler değiştikçe gelişiyor. 

Ziya Ül Hak'ın gazetecilerle daha doğrusu onların gerçek sendikası (Pakistan Federal Gazeteciler Birliği) ile olan savaşını, aylar sonra belli bazı muhalefet gazetelerini özellikle Pakistan Halk Partisinin günlük olarak çıkan Musawat gazetesini kapatması meselesi takip etti. Birçok gazeteci tutuklandı. Birçoğu hapsedildi ve hatta kırhaclandı. 


I Pakistan'da kimse temel meselelerden sözetmiyor İdam edilen Butto'nun taraftarları hala güçlerini 


Şimdiye kadar Güney Asya'da gazetecilere hiç bir zaman bu şekilde davranılmamıştı. 


Butto'nun partisi susturuluyor 


Butto'nun "Halk Partisi" karşısında yenilgiye uğramak korkusuyla yenik PNA, 1977 Martındaki seçimlerde hile yapıldığını ileri sürerek (o vadedilen seçimler yaklaştıkça yaygara koparmaya ve hükümetten seçimlerden önce "Halk Partisi" hakkında soruşturma açılmasını istemeye başladı. 
Ziya Ül Hak görüşlerini kabul ederek onları mem- nun etti ve seçimleri erteledi. 

Bu arada eski Başbakan Zülfikar Ali Butto aleyhinde dava açıldı. Uzunca süren dava sonunda Butto 4 Nisan 1979'da asıldı. Butto'nun idamına karşı halkın tepkisi üzüntüden çok kızgınlık oldu. "Halk Partisi'nin yöneticileri ise idama karşı pasif bir tutum aldılar. Halk tepki gösterdi ama olaylar uzun sürmedi. 

Bu arada, General Ziya bir takım değişiklikler yaptı. Seçmenleri Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar diye ikiye böldü. Ayrıca bağımsız adayların toplamın yüzde 51'inin üstünde oy almasını şart koştu. Böylece, halk desteğine sahip "'Halk Partisi" nin parti olarak veya bağımsız aday göstererek seçimlere katılması imkansızlaştı. 

Yerel seçim bürolarının verdiği sonuçlar ise genellikle büyük partilerin istediği doğrultuda olmadı. "Halk Partisi'nin gayriresmi adayları büyük. 
farklarla seçimleri kazandı. 

İktidarla çeşitli liderler arasındaki diyalog bir kaç görüşmeden sonra kesildi, Cumhurbaşkanı, seçimleri belirsiz bir tarihe erteleme, siyasi partileri yasaklama, basına sansür uygulama ve yayın organlarını kapatma, kendi deyişiyle gerçek bir sıkıyö- 


İLAN 
KIRŞEHİR-MALYA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN MİKTARI FİATI TUTARI GEÇİCİ TEMİNAT CİNSİ YERİ ' (TON) (TL/Kg.) (TL) (TL) Bezostia Buğday Harman Yeri 200 5.00 10.000.000.- 300.000.00 


1 — Yukanda cinsi ve miktarı yazılı mahsül Buğday ihalesi 24.12.1979 pazartesi günü saat 14.30'da 
Çiftlik İdare Binasında açık artırma usulü ile Alım-Satım Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 


2 — Bu işin geçici teminatı 300.000. - liradır. 


3 — Tanzim olunan şartname Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünde ve Çiftliğimizde görü- 


lebilir. 
4 — İdare ğpaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 


Malya Devlet Üretme Çiftliği m iş Boztepe/KIRŞEHİR 


(Basın :26174-1416). 


İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ 3 NOLU SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN: 

Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı iki kalem mal 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine istinaden kapalı zarf usulü ile 14 OCAK 1980 Pazartesi günü saat 10.30 da toptan hir istekliye veya hizalarında gösterildiği şekilde iki istekliye ihale edilecektir. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat önce komisyona 


verilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Ki j e İhaleye iştirak etmek isteyenler Ticaret Odasından kayıt belgesi getirmesi şarttır. Bu belge tarihi ilan 


tarihinden sonra olacaktır. 


Şartnamesi, İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. Amirliklerinde, numunesi ise komisyonumuzda görülebi- 


lir. 


CİNSİ 


MİKTARI 


GEÇİCİ 
TEMİNATI 
LİRA 


TAHMİNİ 
TUTARI 
LİRA 


YEMEK TERMOSU (Hv. K.K.) iht. için. 
KROM ÇELİK TUZLUK (K.K.K.) iht. için 


500 ad. 
3000 Tk. 


60.000 TL. 
9.000 TL. 


2.000.000TL 
300.000 TL. 


RANLAMDİĞİN e 22 a sl vi rl 


nk ea kama A la 2.300.000 TL. 


69.000 TL, 


(Basın 1433-26334-14 17) 


Pakistan Devlet Başkanı ve Sıkıyönetim komutanı General Ziya Ul-Hak seçimleri yap maktan kaçınıyor. 


netim uygulama gibi konuları kararını açıkladı. (16 Ekim) 

Bu süre içinde Ziya, seçimlerin ve bütün Batı demokrasisi kavramının geçersizliğinden, bazı danışmanlarının İslam'a karşı olduğunu söyleyerek karşı çıktıkları parlamenter sistemin gereksizliğin- den sözetti durdu. General Ziya, amacının, seçimler değil, ülkenin iyiliği olduğunu belirtti, O ülkenin bütün sorunlarının ilacının İslam olduğunu tek- 


raladı. 
Ziya'nın önlemleri 


Ziya, İslam düzeninin kurulması yönünde bazı adımlar attı ama bunlar hep ceza alanı içinde oldu. 
Ekonomik yaşamın bütün sorunları hâlâ çözüm bekliyor, 

Bu durumun ayrica Afganistan'daki olayların sonucu ortaya çıktığı da söyleniyor. Afganistan, Pakistan Dışişleri Danışmanı Aga Şahi'yi iki ülke arasında değişen siyasi ilişkileri ve Afganistan'daki soğuk ve kar yüzünden Pakistan'a girdikleri iddia edilen çok sayıda Afganlı mültecinin durumunu görüşmek üzere Afganistan'a çağırdı. 

Kısacası, 16 Ekimden bu yana demokrasi yönünde her hangi bir hareket yok. Sıkıyönetim yetkilileri yiyiciliğin kökünü kazımaya, kanun hakimiyetini sağlamaya ve ekonomiyi rayına oturtmaya çalışıyorlar. Bu iş ne kadar sürer, kimse bilmiyor. 

Kimse esas ve temel meselelerden söz etmiyor. 
Rejimin İslam düzeni kurma kararında samimi olduğundan kimsenin kuşkusu yok. Çok büyük bir görev üstlenmiş durumdalar ve bu iş hızla dönen dünyada mutlaka biraz zaman alacak. 


içeren o ünlü 


FİLİPİNLER'DE 
BİR KOMPLO AÇIĞA 
ÇIKARILDI 


MANİLA(THA) 

SKERİ yetkililer, Filipinler'de Ameri- 

* FÀ kalılarla işbirliği yaparak hükümeti devirmeyi, yetkilileri öldürmeyi planlayan ve 

başkent Manila'da bir dizi bombalama olayını düzenleyen komploya karışan 16 kişinin 
tutuklandığını açıkladı. 3 

Askeri yetkililer, Kaliforniyalı iş adamı Psinakis'in komplo ile ilgisi bulunduğunu belirten gizli belgeleri de teşhir etti. Yetkililer, üzerlerinde ''CIA" işareti bulunan çok miktarda patlayıcı madde ile şehir gerillacılığı konusunda belgeler ele geçirdiklerini belirttiler. 

Manila Sıkıyönetim Komutanı General Olivas, işaretlerin Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü CIA 'ya ait olup olmadığına ilişkin henüz bir şey söylenemeyeceğini ifade eiti. 

Tutuklanan 16 kişiden ikisi Filipin asıllı Amerikan yurttaşı, ikisi Manila gazetesinin yöneticisidir. Tutuklular arasında beş de kadın bulunuyor. Bunlardan bazıları geçen ekim ayında Manila'daki üç lüks oteli ateşe verdiklerini kabul ettiler. Sıkıyönetim komutanı, ele geçirilen patlayıcı maddelerin, şimdi hayatta olmayan ve Devlet Başkanı Marcos'un siyasi düşmanı Filipinli zengin sanayici Lopez'in damacı Psinakis tarafından gönderildiğini iddia etti. 


Amerikalı radyo programcısı Alex Paen, İran'daki rehinelere aktarılmak üzere kendisine gönedirilen Noel ve Yeni Yıl tebrikleri arasında görülüyor. İran'daki Amerikalı rehinelere milyonu aşkın kart gönderildiği sanılı- 


Waldheim her an Tahran'a hareket e- 


Sekreterinin konusunun 


hem Homeyni hem de İran Kutbzade 


nilir kaynaklar Homeyni'nin izin 


MW BM Güvenlik Konseyi ABD'nin önerisini görüşüyor 


© /ran'da Kutbzade Devlet Başkanlığına aday oldu 


' Kurt 
Waldheim 


Tahran'a gidecek 


verdiğini belirtiyorlar. Pakistan Dışişleri Danışmanı Aga Şahi, iki gün önce Tahran'da üst düzeydeki yetkililer ile yaptığı görüşmelerden sonra Waldheim'in Tahran'ı zivaret etmesini önerdiğini açıklamıştı. 


ABD” nin sabr 


Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Vance, İran'a karşı yaptırımlar uygulanmasını isteyen konuşmasında, ABD'anin İran'a karşı gösterdiği sabrın sınırsız olmadığını da söyledi. Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 
7. bölümündeki yaptırımların soruna barışçı bir çözüm bulma amacını taşıdığını belirten Vance, Güvenlik Konseyinin şöyle bir karar almasını istedi: 

— İran'ın Güvenlik Konseyinin 4 Aralık .arihinde aldığı karar uyarınca rehineleri serbest bırakmamasının kınanması, 

— BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim'in kişisel çabalarının sürdürülmesi ve kendisinin de belirttiği gibi Tahran'a giderek belirli bir tarihe kadar Konseye bir rapor sunması, 

— Belirlenen bir tarihte Konsey yeniden toplanınca- ya kadar rehinelerin serbest bırakılmaması durumunda 
41. madde uyarınca özel yaptırımlar uygulanmasının kararlaştırılması, 

BM'de bu gelişmeler olurken, İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, Sovyetler Birliği'nin Güvenlik Konseyinde İranı destekleyeceğini umduğunu söyledi. 
Kutbzade, "SSCB, İran'ın müttefiki olarak kalacak mı?” 
şeklindeki bir soruya şu cevabi verdi: ''Müttefik sözcüğü biraz fazla olur, ancak umuyorum ki, gerek özel, gerekse genel bildirilerinden edindiğimiz izlenime göre SSCB, bize karşı yaptırım uygulanmasını kabul etmeyecektir." 


Homeyni” nin mesajı 


İranlı lider Homeyni'nin, Hıristiyanları baskıya karşı ayaklanmaya çağıran bir yeni yıl mesajı Amerikan "New York Times" gazetesinde reklam şeklinde yayınlandı. Dört sütun üzerinden törtte üç sayfa büyüklüğün- de yayınlanan mesaj Washington'daki İran Büyükelçiliğinin imzasını taşıyor. 
Gazete yetkilileri, ilandan aldıkları 10 bin doları Kızıl Haça vereceklerini açıkladilar, 


Homeyni mesajında, Amerikan halkına bir çağrı yaparak baskı karşısında direnmelerini ve kiliselerin çanlarını Amerikalı rehineler için değil dünyanın ezilmiş ulusları için çalmalarını istedi. 

Daha önce, benzer bir mesajın "Washington Post" gazetesinde yayınlanması istenmiş ancak gazete bazı ifadelerin ( değiştirilmesinin kabul edilmemesi üzerine mesajı yayınlamamıştı. 


Kutbzade baskan adayr- 


Bu arada Kutbzade, Iran" da ocak ayında yapılacak Devlet Başkanlığı seçimlerine adaylığını koyduğunu da açıkladı. Kutbzade, seçim programı konusunda henüz bir açıklama yapmadı. 


Devrik Şahın yerine geçecek İran'ın ilk Devlet Başkanı seçimleri, 25 Ocak 1980'de yapılacak 


Öte yandan, dini lider Ayetullah Homeyni yanlıları- nın, Homeyni'nin başkanlığa adaylığını koymasını istedikleri bildiriliyor. Ancak Homeyni bu öneriye henüz bir cevap vermedi. 


Arafat'ın açıklamas 


Güney. Lübnan'da Filistinli ortak askeri güçlerin yöneticileri ile yaptığı top-İantıda İsrail sınır bölgesindeki durumu görüşen Arafat, bu arada İran devrimini de övdü. 


Osman Ağa kizgın, avazı 


sendika da neymiş?.. 
Sigorta da neymiş? Aldığınız yetmiyor mu sanki. Sizi gidi nankörler sizi, benden daha çok para kazanıyorsunuz. Ama, durun; size, 


ABDULLAH KURTAY 


© Buralar kanun kaçağı yatağı Ocaklarda yüzlerce kanun kaçağını barındırıyorlar 


ten, yedikleri ekmeğe kadar 


Alışmışlar karanlığa bir kere!.. Sonra, "KÖKLER" dizisindeki Kunta Kinte'yi hatırlıyorum. Bunlar da bizim Kunta Kinte'lerimiz. 
Devletin umursamazlığı, 


© Sigorta Müfettişi gelmişti. Bana ”6 senelik işçiyim diyorsun ama acaba kadroda 

kaç günlüksün?” dedi. 

Sayenizde” dedim. Az daha beni dövüyordu 


çiler, kendi haklarını arayamiyor, en doğal hakları olan sendikaya  giremiyorlardı." 

Sonra susuyor Mahmut. 
Bir sigara yakıyor, derin bir nefes çekiyor. Melül ve mahzun. “HEY  GİDİ. 
HEYY" diyor, sonra. "Ça- 


Önce kendimizden, düzend, ağadan, oylarımızı istisma 


edenlerden 
“ŞIKAYETÇİYİZ BAB ŞİKAYETÇİ” 


Bir yatakta iki kişi uyur mu?... Kömür ocaklarında bazen üç kişi bile bir yatakta yatmak, uyumakzorunda, 


nunları, yasaları neden üstün 


gelmiyor?... Kışları kar yağar 


buralara, baba. Kar yağar. 


Rus tankları 


AydınlıkP) 


Afganistan topraklarını çiğnerken 


DİSK. Budaneşte'de silahsızlanma ve Detant Için mücadele çağrısı yaptı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Geçtiğimiz günlerde Uluslararası Ulaştırma Sendikaları Birliğinin 30. 
kutlama töreni nedeniyle Budapeşte'de bir araya gelen DİSK, Tüm Kıbrıslılar Emek Federasyonu (PEO) ve Kıbrıs Türk kesiminin örgütlü bulunar Devrimci İsci Sendikaları 


Federasyonu (Dev-İş) ortak bir açıklama yaparak, ABD nükleer füzelerinin Batı Avrupa ülkelerine yerleştirilmesine karşı mücadele edceklerini belirttiler 


Üç örgüt, ABD nükleer füzelerinin Batı Avrupa'ya yerleştirilmesinin Türkiye ve Kıbrıs'ı ya- 


kından ilgilendirdiğini belirttikten sonra, bu girişimi, "'maceracı emperyalist planların bir parçası olarak niteleyerek, "her iki ülkenin işçilerini ve halklarını, NATO'nun yıkıcı planlarına karşı ve barış, detant ve silahsızlanma için aktif ve kitle sel mücadeleye" çağırdılar. 


` b a ER z 
1980 yılına Freude giren Petek Tuğla işçileri toplu halde... 


'URTULUSUM 


"PAMIK iS Li 


e a 


1980 yılına grevde giren 


Petek Tuğla işçileri 


«aleplerimizi almak 


Ve, biz mahsur kalırız günlerce, aç ve susuz!... Kimin umurunda? Çoğu zaman bir ses ararız. Bir el arar bunca 


gösteririm ben... Bunun acısını çıkartacağım sizden!.. 

İşçiler, kararlı. Çalışmamaya, greve gitmeye karar 


mur, kar demeden çalışır, dururuz. Dipsiz kuyuda - ayağın burkulur, ellerin kanar. Ve bir yürek çarpar 


sorumsuzluğu, onları ağaların sömürüsüne terketmiş! 
Bir bakıma birer Köle. hepsi!, . Varıp, feryatlarını din- 


3 vermişlerdi, Ne pahasına leyen yok. bazen! Bir yürek çarpıntısı... işçi. Kendilerine uzanacak 
olursa olsun, haklarını ala- Mehmet, çay demliyor Her kazma sallayışta, her bir el... 
caklardı. .. Derken, iki gün bize. Sonra hemen başlıyor kömürle dolan vagonun Zil çalıyor. "Bir saatlik = m l i » direndiler. Ağanın kızgınlı- anlatmaya, veryüzüne çıkışında... Ocak öğle tatili bitmişti. Herkes, ICI n a ra r Iy Z y 
'ğı daha da artıyor, baskı "Eğer, bir vatandaş, Tür- acımasız, ocak yerin rah- isteksiz ama zorunlu olarak, 4 


yapıyor işçilere!. . İşçilerin kiye Cumhuriyetinin bir is- mi. Hepimiz bir avuç kül ocağa doğru yol alırken, 


çoğunu kovuyor.Geri kalanlar da çaresiz boyun eğiyorlar tekrar. 

Böyle başlıyor Trakya" 
da sendikal mücadele!.. Özgür Yeraltı * Maden-İş adlı bir sendika kuruluyor üç ay önce. Fakat, sendika ocak sahiplerinin etkin baskıları sonucu, başarısız kalıp, dağılıyor. 


Ortaçağ zindanları gibi 


Sarıyer köyünün 10 kilometre + uzâklığındaki Nuri Öztürk'ün ruhsatlı madenindeyiz. Yaklaşık 18 işçi çalışıyor burada Bunlardan sadece 6'si sigortalı. Geriye kalanların sigortası yok!.. İş çilerin öğle molası... Burası işçilerin gece kaldıkları yer, ortaçağ zindanlarını andırıyor. Üç kişi birarada; yatıyor. Yataklar leş gibi. Za- 


Öğlenleri sıcak ekmeğe hasretiz,, 


çisi, hakkını arayamıyor- - sa, ve devlet» kendisine sirtinı çeviriyorsa, işçi için, yaşamin bir anlamı yok. Biz, birer köleyiz. Ağanın kölesi. Görüyorsun işte, kaldığımız yeri, Kim kâlır buralarda?. Yine işçiler arasında en şanslı olan benim. Çünkü bu çevredeki 4 bin işçiden en uzun süreli sigortalı olan benim. Ben, kendimi bu cehennemde çalışan işçi arkadaşlarıma adamışım. Bunun için ne dayaklar yedim. Nice yerlerden kovuldum. Ama yılmadım. Bir sendika kurduk. Özgür Yeraltı. Maden-İş Sendikası diye. Fakat, ağaların baskılarıyla bu sendika yürümedi. Çünkü, ağal ilkaya girenleri hemen işten kovuyordu. Bizi sürekli . tehdit ediyorlardı. 
Düşünebiliyor musunuz? İş- 


Karayollarında çalışan 


« Yediğimiz herşeyde kara kömürün tadı... 


sanki, Etlerimiz çürür, dağılir bazen. Ciğerlerimiz birer kömür parçası. Ve. bereketli umutlarımız olsun istiyoruz, bazen. Hepimiz yüreğimizi 

çıkarırız , kimi zaman, sicacık yüreklerimizi.. Ve, yine de güçlü olduğumuzu, kaderden üstün geldiğimizi söyleriz, kendi kendimize. 
Çoğu zaman ölüm, bu sözlerden güçlü olmuyor, bizim için...” 

“Sikayetçiyiz baba 

şikayetçi...” 

Devam ediyor Mahmut. 
"Şikayetçiyiz, önce kendimizden... Şikayetçiyiz baba, şikayetçi, Düzenden, ağadan, oylarımızı istismar edenlerden şikayetçiyiz!... 
Devlet niye susuyor baba, niye susuyor? Niye ben va- 


rım demiyor? Devletin ka- 


Mahmut çayımızı tazeliyor. 
Sonra, devam ediyor anlatmaya. "Bir gün buraya sigorta müfettişleri geldiler. İşverenle aralarında şu konuşma geçiyordu: 'Bu ocağa 


girdik yaa, biri de bir,bini de bir." Söze karışıyorum. 
"Ben, 6 seneden beri burda 


çalışıyorum. İlk kez bir mü- 


fettiş geliyor, siz de ocağı dışardan gözleyip girdik ya diyorsun. Buyrun bera- 


ber ocağa girelim de gör ha- 


limizi, diye. Kızdı memur, hırsından avazı çıktığı kadar bağırdı bana. "Sen 
6 senelik işçiyim diyorsun, 
acaba bordrolarda kaç günlük işçisin?" Kızdım, ne olursa olsun, boyun eğmedim. Ve dedim ki “SA— YENİZDE BABA, SAYE-NİZDE",..Bu lafıma daha da bozuluyor. Bunun üzerine bana devletin adamı, şunları söyledi baba: “Sen kaçaksın ki buralarda çalı- 


şıyorsun. Akıllı olsan eğer, 


buralarda o çalışmazdın!... 
“Baba, buralar kanun kaçaklarının cirit attıkları yer, Buralar denetimden bir geçsin , ne katiller çıkar ortaya. 
Bazı ocak sahipleri de korur bunları. İşlerine gelir, bu kanun kaçakları, Tabii ki bizim de ekmeğimizle oynuyorlar bunlar. Çünkü, kanun kaçağı, sigorta istemez. Eline verdiğin paraya razı olur. Saklanma pahasına bile çalışıyorlar." 


Geberene kadar çalış... 


Daha sonra, ocağa iniyoruz. Mahmutla... Burası ruhsatlı olduğu için, ilk 30 metre tamamen bağlı. Ondan sonrası tabii ki vine "AL- 


ingiltere” de 90 bin çelik işçisi 


Dipsiz ocağa her inişimizde, dönüşü çoğu kez düşünmeyiz bile... 


LAHA EMANET"... Buralarda üretilen kömürlerin denetimini soruyorum." Nerde baba, nerde. Kim denetleyecek? Ağa ne gösterirse odur. 
Devletin yapacağı tek şey var. Bu ocaklar devletleştirilmeli. Sık sik kontrol altında tutulmalı. Sigortasız işçi çalıştırılmamalı. Yoksa, hep 


aynı tas aynı hamam." 
İlerliyoruz, Sağlı-sollu göçükler | var... Mahmut 


umursamıyor bunları, "'Baba, biz ölüme meydan okuyoruz. Burda ocakların tek prensipleri şu: "Çalış, Ge. 
berene kadar çalış"... Biz, 


bu ocaklara adamışız kendimizi. Künyemize kazılmış bir kere; böyle köpek gibi çalışmak. Gördün yukarda, üç kişi, bazen dört kişi bir yatakta uyuyoruz. Sözde hepimiz ailemize yardım etmek için Çalışıyoruz. Oysa aldığımız ücret ancak kendimize yetecek kadar." 

Yer çamur, bataklık. 
Önümüz karanlık. Karanlık içinde ilerliyoruz. Az beri- de işçiler, kara elmasla bo-Baz boğaza. Ocağın derinli-Binde vedalaşıyoruz Mahmut'la.Az sonra karanlığa karışıyor. 


Ve, isteksiz, bazen de filizlenen umutlarla Çıkarız, zindan gibi bara- 


kalarımızdan. 


kem ATE gi 
YARIN: 


9 bin işçi işten çıkarılıyor 


İZMİR (AA) 


Türk-İş'e bağlı Yol-İş Sendikası İzmir Şube Yürütme Kurulunca yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü işyerlerinde çalışan 
9 bin işçinin işlerine son 
verileceğinin öğrenildiği belirtildi. Açıklamada ay- 


rica, Karayollarına bağlı , 


tüm işyerlerinde işçilerin yüzde 15ʻinin iş sözleşmelerinin 31 Ekim tarihinde geçersiz kılındığı, bu dönemde İzmir'de 
170 işçinin işine son verildiği ifade ediliyor Mevsimlik işçilerin çı- 


karılmasının işsizliği daha da körükleyeceğini ve işçilerin aileleri ile birlikte kış aylarında açlık ve sefalete itileceği belirtilen açıklamada daha sonra, AP'nin muhalefetteyken yaptığı bazı açıklamalar hatırlatılarak şöyle deniliyor: 

"Sayın Naili Erdem, 
CHP ağırlıklı hükümet 
döneminde Karayolları 2 
Bölge Müdürlüğünden 
675 işçinin çıkarılmasını 
iktidarın kiyımı olarak nitelemişti. Şimdi aynı uygulamayı Genel Başkan ` Yardımcısı bulunduğu parti yapıyor." 


greve gidiyor 


LONDRA (THA) 
İngiltere'de 90 bin çelik işçisi, yarın ülke çapında greve gidiyor. 
Grevin, işverenlerin İngiltere. Demir ve Çelik İşçileri Sendikasının yüzde altılık ücret artışı talebini kabul etmemeleri ve ancak yüzde beşlik bir ücret artışına razı olmaları vizünden başlayacağı bildiriliyor: 

Grev konusunda bir açıklama yapan 
Demir ve Çelik İşçileri Konfederasyonu Genel Sekreteri, grevin ke sin, hızlı ve kestirme bir hareket olacağını umdu- 


İngiliz * 


ğunu" ve istenilen zam oranı kabul edilmediği takdirde tüm ülkede demir ve çelik sanayinin felce uğrayacağını söyledi. Öte yandan, İngiliz Çelik Íşletmeleri Başkan Yardımcısı Robert Scholey ise, Grevin İngiliz tüketicisi üzerindeki etkilerinin, uluslararası sendikaların İngiltere'ye çelik ihracını önleme kararı alıp almamalarına bağlı olduğunu" ve "uluslararası sendikaların İngiltere" deki grevi desteklemek üzere harekete geçeceklerini sandıklarını" belirtti. 


Bu ocaklar nice canlar alıp götürdü — vee 


Maliye Bakanı Sezgin yurda döndü 


Sezgin görüşmelerin ” faydalı” geçtiğini söyledi 


İSTANBUL(AA) 

Sudi Arabistan'a yaptığı ziyareti tamamlayan Maliye Bakanı İsmet Sezgin dün yurda döndü. 


Yeşilköy hava limanında bir demeç veren 


Maliye Bakanı İsmet Sezgin, Sudi Arabistan'da hükümet yetkilileri ile yaptığı görüşmelerin 
“çok faydalı ve: tatmin edici geçtiğini" söyledi, 

Suudi Arabistan'da bulunduğu süre içinde Kral Halid tarafından da kabul edildiğini belirten Maliye 


Bakanı İsmet Sezgin, ayrıca Maliye, Ticaret, En- rüşmeler yaptığını söyledüstri ve Eletrik bakanla- di. 


rı ile de çok yararlı gö- 


AN ILDIZ 

İstanbul4 kilometre mesafedi sillikler içinde kuruletek Tuğla Fabrikası, ; yılı grev bayraklarıylansılıyor. 
Ömerli köyü'kınların- daki 100 Pet&uğla işçisinin, doğani, siz bir köşesinden selttiği "“Taleplerimizi k için kararlıyız" sesi, Y9'dan 1980'e akan birkut oluyor. 

Petek Tuğla'ya kez 
Çimse-İş Sendikadg7 4 
yılında girmiş. FA 1 
yıl geçmeden işçildçe. 
ramik-İş Sendikasınâ çmişler. Üstelik de si- ka seçme özgürlüğü kabul ettirmek içinç gün direniş yaparak. 

4 yıl sonra bugün İ 
tek Tuğla işçileri yer, den mücadeleye girmi bulunuyorlar. Hem fab rikadan atılan 18 arka daşlarının yeniden işe alınmasını sağlamak için nem de 6 aydır süren toplusözleşme görüşmelerinde taleplerini kabul ettirmek için. 

Biz grev yerine gittiğimizde, bir önceki günkü fırtınalı, yağmurlu soğuk hava yumuşamış güneş doğmuştu. İşçiler grev çadırında harıl harıl yanan sobanın başında konuşuyorlar. Çadırın yerine tuğladan bir baraka yapmanın gerekli olduğu nu söylüyorlar 

Grevin  uzayabileceği 


ihtimalini o düşündükleri besbelli. 
Bir işçi “Grevimiz 


hem toplusözlesme için hem de atılan arkadaşla rın yeniden işe alınması için" diyor. 

Mustafa Uyuşuk adlı 
43 yaşındaki, | çocuk 
babası işçi ise 3 bin 200 
lira paraya çalıştığın söylüyor. Nasıl geçindiği ni soruyoruz. Paranın yetişmediğini borç harç la geçinmeye çalıştığını belirterek şöyle diyor 

"Burada ekmeğin tanesi 12 lira, İcabında o luyor 4 ekmek alıyorum Geçen gün karı koca bir oturuşta bir buçuk ek mek yedik. Sırf ekmeğe kalsak bile geçinmemiz mümkün değil." 

Fabrikada “götürü” 
usulü çalışan Tuncelili Düzgün Çelik adli işçi de, işverenin 1975 yılın da ikramiye parasını nasıl 


vermediğini, miyelerinden yaptığını anlatıyor ve "2 bin lira kira veriyorum. 
Aldığım 4 bin 500 lira parayla, soğan ekmekle yetinmeme rağmen geçinemiyorum " diyor. 


nasıl yevkesinti 


İşyerinde bir buçuk 


yıldır çalışan Metin Yeşilbaş ise başka sorunlar üzerinde duruyor. Banyo- 


ların çalışmadığını, sularm akmadığını anlatıyor. 
Yeşilbaş bir de geçen sene Fabrikanın Müdürlüğüne getirilen ordudan emekli bir şahsın işyerinde nasıl baskı uyguladığını, işçilere nasıl hakaret yaptığını dile getiriyor. Aynı dönemde işçilere vizite vermeyen, hastaları aspirinle tedavi etmeye çalişan işyeri doktorundan (o bahsediliyor. Sonra sevinçle "Bu ikisi de işçilerin tepkisi fabrikadan ay- 


sonucu rılmak zorunda kaldılar liye eklivor. 
SENDİKANIN 
TUTUMU 
İşçilerin bir diğer şı- 


kayet konusu da üyesi bulundukları Keramik-İş Sendikası. "Sendikamızın tutumu tutum değil" diyorlar. "Geçmiş toplusözleşmede yer alan haklarımız o verilmediğinde, sendikaya bildirdik, ilgilenmediler. Fabrikadan arkadaşlarımız atıldığın- da işi yavaşlattık. Sendika bize randımanı yükseltmemizi, sorunu kendilerinin - halledeceklerini söylediler. Greve çıktık 


yöneticilerin yüzünü gören yok." 

İşçiler bir de Keramik-İş'in demokratik davranmamasını eleştiriyorlar. 


Sohbetimiz bitip grev yerinden ayrılırken işçiler, : 

"Bütün arkadaşlar birlik halindeyiz. Kararlıyız. Grevimiz, işveren * bizim isteklerimizi kabul edene kadar sürecektir." 
diyorlar, 

Hava güneşli pırıl pırıl. 
1980'in işçi sınıfımızın umutlarının gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyoruz. 


Grev gözcüsü bir işçP 


Aster-iş Kocaeli Bölge Temsilciliği kapatıldı 


İSTANBUL (THA) 
———— a 


DİSK'e bağlı Aster-iş Sendikası Kocaeli Bölge Temsilciliği yapılan bir arama *sönucunda emniyet yetkililerince kapa- 


uldi. Aster-İş Genel Başkanı Ayhan Dümen, Kocaeli Valisi Celal Kayagüçlerin yalan yanlış ihbarlarıyla hareket ettiğini" öne sü-Bölge 


can'ın "Gerici 


rerek, Kocaeli 


Temsilciliğinin (o kapatılmasını kınadı. 

DİSK Genel Sekreteri 
Fehmi Işıklar da aynı konuda bir açıklama yaparak, olayı yasadışı bir tutum olarak niteledi. 


DEMAK adlı bir şirket eski damperi 


yeni diye satarak 


bir yurttaşı dolandırdı 


©Damperin eski olduğu bilirkişi raporu ile tespit edildi. 


© Almanya'da çalıştığı halde 


damperi/”paramız dışarı gitmesin” 


diyerek bu şirketten alan Hüseyin Özen, yetkililerin olayla ilgilenmesini istiyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul'da kurulu DEMAK'ın (Demir- Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. eski makineleri boyayıp müşterilere yenı diye sattığı bildirildi. 

Birinci hamur kağıt üzerine renkli resimler ve geniş bilgiler verilerek broşür bastırıp, eski makineleri satarak yurttaşları dolandıran DE- 
MAK Şirketinin müşte risi Hüseyin Özen adlı yurttaş, gazetemize gelerek nasıl dolandırıldığını anlattı. Hüseyin 
Özen şunları söyledi: 


"13 sene Almanya' 
da çalışarak 1977'de Türkiye'ye geldim. 
İnşaat işleriyle uğraştığım için gerekli alet ve makineleri Türkiye" 
den almayı düşündüm, paramız dışarıya gitmesin diyerek, DEMAK Şirketinin mallarını Almanya'dan tanırım. 
Buradakini de onlar gibi sağlam sandım. 150 
bin liraya bir inşaat damperi aldim. Almaz olsaydım! Parçaları eski ve dökülmüş olduğundan birinci hafta 40-50. 


bin lira masraf yaparak zarar etti. Zararımı ödemelerini istedim. Ödemediler. Aradan on gün geçmeden şanzımanı parçalandı, direksiyon elimde kaldı. Bunun üzerine dolandırıcılıktan Beyoğlu Savcılığına dava ettimse de makul bir sonuç alamadım. 


“Daha sonra dokuz çocuğumla birlikte DEMAK'ın bürosuna giderek ya paramı vermelerini ya da yeni mal vermelerini söyledim. 
Patron Yük. Müh. Burhan Topaloğlu, müdür ve patronun oğlu üzerime sadırdılar. Bina- nın önüne pankart asarak olayı protesto ettim. Polisler beni ve patronu karakola götürdüler. Daha sonra serbest bıraktılar. Daha sonra Üsküdar adli makamları yoluyla açtığım davada bilirkişi malın eski olduğu, orijinal 'olmadığı yolunda rapor verdi. Şimdi aynı makineye ait 30 bin liralık borç senedim var. Onu da patron banka yoluyla almak istiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. 
Adamlar hem sahte 
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Dampere ödenen 150 bin liranın faturasını gösterir | 


fotokopi. 
mal satıyor, hem de parayı çeşitli yollarla 


alıyor. Dokuz çocuğun rızkıyla oynamak buna denir. Yetkililer bu olayın üzerine gidecek mi? 
Şimdi bu sorunun cevabını bekliyorum." 


DEMAK Şirketi tarafından dolandırılan Hüseyin Özen adlı yurttaşın yine aynı şirketten aldığı damperin yeni olup olmadığı konusunda hazırlanan bilirkişi raporunda Şunlar! 
belirtiliyor: 


"Şanzıman demonte 
/ 


edilmiş ve açık vaziyette görüldü. Şanzımanda mevcut dişlilerin temas yüzeyinde açık bir şekilde aşınma izleri görülmektedir. Dipte madeni talaş tortuları mevcuttur. Şanzımanın yapılan incelemesinde, kullanılmış ve eski olduğu ve başka bir araçtan çıkma olduğu kanaatine varıldı. 


"...Yapılan inceleme- de motorun yeni olduğunu gösterir herhangi bulguya rastlanmamıştır. Şase kalite yönün- den çok zayıftır." 


Fotoğrafta DEMAK Şirketinin dolandırdığı Hüseyin Özen isimli yurttaş elindeki belgele- 


ri gösterirken gö 


Askeri ihtiyaç için aşağıda yazılı mal 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine istinaden ka D: t la yazılı mal palı zarf usulü ile 14 OCAK 1980 PERŞEMBE günü sat 11.00 de toptan bir istekliye veya hizalarında gösterildiği 


Bu kez d 


taşıyacak arabaya mazot bulunamadı 


© Akaryakıt dağıtım şubeleri mazotu karaborsadan satıyor 


İSTANBUL (ÖZEL 
Kış geldi, kar yağdı kömür de geldi. Ancak vatandaş muhtarlıktan kağıdı aldı, sıraya girdi, fakat kömürünü taşıyacak araba bulamadı. Kuruçeşme'deki kömür tevzi satış 
deposunda çalışan 300 
kadar kamyon mazot yokluğundan çalışamaz duruma geldi, Kömürü ta şıyacak durumda olan ise benzinle çalışan birkaç tane kamyon. Benzin bulamadıkları takdirde on lar da çalışamayacak. 


KARABORSADAN 

SATILAN MAZOT 

Mazot yokluğundan iş yapamaz duruma gelen nakliyeciler önceki gün Şhell dağıtım şubesine tankerle mazot geldiğini görünce sevinmişler. Ancak o sevinçleri yarım kalmış. Çünkü, İstasyon sahibi Hikmet Ayyıldız, mazot veremeyeceğini söylemiş. Bunun üzerıne nakliye şöförleri de ısrar etmişler. Ayyıldız da sarılmış telefona ve "işyerime baskın yapıldı" diyerek polise haber vermiş. Polis olayı araştırmadan şöförleri tartaklamış. Hatta bir iki el ateş açmış. Daha sonra da 
11 kadar şöförü gözaltına 
almış. 

Mazot almak için hâlâ sırada bekleyen nakliyeciler istasyon sahibi hakkında ilginç iddialarda bulundular. 
anlattıklarına göre, Hikmet Ayyıldız, mazotu karaborsadan 25-30 liradan 


Kömür geldi!.. 


Şoförlerin 


e kömürü 


satıyormuş. Şoförlere de mazot olmadığını söylüyormuş. Bu iddialarını kanıtlayabileceklerini de söyleyen nakliyeciler şöyle konuşuyorlar: 

"15 gündür evimıze gidemiyoruz. Mazot darlığı baş gösterdiğinden bu yana iş yapamıyoruz. 
Çocuklarımız evde bizi bekliyor. İstasyon sahiplerinden bazıları gibi, Hikmet Ayyıldız da uzun zamandan beri karaborsadan mazot satıyor. Yetkililerin bu sorunla ilgilenmesini istiyoruz. Hikmet Ayyıldız'ın kara; borsadan nerelere mazot verdiğini ` de kanıtlayabiliriz." 


Kömür taşıyan nak 


demediklerini belirttiler. 


iyeciler mazot 
Nakliy eciler mazotsuzluktan 15 gündür evlerine gi- 


Sırası gelen vatandaş kömürünü taşıyacak kamyon bulamadı. 


kuyruğunda. 


1980'e girerken yağ, tüp ve gaz kuyruklarına bir yenisi eklendi 


BU DA OYUN KAĞIDI KUYRUĞU 


AYTEN ERBAY 


ME yaklaşırken tüp, yağ, gaz ve mazot “kuyruklarına bir de iskambil kağıdı kuyruğu 


eklendi. 


İskambil kağıdı alabilmek için sabahtan kuyru- 


şekilde iki istekliye ihale edilecektir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat önce komi i i gee Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. iki 

haleye iştirak etmek isteyenler Ticaret Odasından kayıt belgesi geti i t ihi ilan tarihinden sonra olacaktır. H ig aa e 


i Şartnameler, İstanbul ve Ankara ile İzmir Lv. Amirliğinde, numunesi ise komisyonumuzda görülebiir. 


TAHMİNİ GEÇİCİ 
TUTARI TEMİNATI 
CİNSİ MİKTARI LİRA LİRA VALİZ (L4.K.K.) iht. için 1250 Ad. 1.250.000 
BAVUL( Dz.K.K.) iht. için 500 Ad. 550.000 18.500 
ANAMILİĞİN ehe ema e se SE 1.800.000 TL. 54.000 TL. 


Sayı: 1452 Basın:26333-1418) 


T.C. ENERJİ VE TABİİ TAYNAKLAR BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1— Aşağıda ihale No Cinsi, Miktarı, İhale Tarihi ve Saati, Muvakkat Teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme müteahhit nam ve hesabına teklif isteme suretiyle satın alınacaktır. 


Şartname Muvakkat İhale Tarihi İhale No Cinsi ve Miktarı Bedeli Teminat ve Saati 78-73D-24/2 4 Kalem T Tipi Komple Çift Tüplü Kartiyerler 50.-TL. 612.362.TL 7/1/1980-14.30 


2— İhale, DSİ Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığında (Yücetepe Mah. Maltepe R-7 ANKARA) toplanarak satınalma komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler aynı yerden ve İstanbul'da DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nden (Firüzağa Süngü Sokak 3-5-7 Tophane-İSTANBUL) temir edilecektir. 

3— İsteklilerin teklif mektuplarını, İdari Şartnamenin 9.ncu maddesinde istenen vesaik ile birlikte ihalenin yapılacağı saatten 1 saat evvel komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde teslim etmeleri şarttır. 

4— Postada vaki gecikmeler ve telgrafla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. 
| 5— Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


6— Banka teminat mektupları limit dahili olacaktır. 
(Basın: 26356-1421) 


ga giren kahveciler, ancak, 2; 


saat bekledikten 


sonra amaçlarına ulaşıyorlar. İstanbul iskambil kagıtları servisinden bu kağıtların 52'lik destesi 115, poker kağıdı diye adlandırılan desteleri de 85 lira- 


dan alınabiliyor. 


Karaborsada ıse, iskambil kağıdı fiyatları normal 


fiyatından 200-300 lira Avrıca oyun kağıdı 


fazla. 
alabilmek için kahvehanele- 


ri olanların ruhsatlarını göstermeleri gerekiyor. 


O kadar kuyrukta bekledikten sonra ancak iki kutu alabilen kahveciler, "'Buna da razıyız" diyor- 


lar. 


Mem-Der Adana Şubesi 


1. Olağanüstü Kongresi yapıldı 


Ulusoy:”Devlet dairelerindeki huzursuzluğun giderilmesi için bölünmeye son verilmelidir” 


ADANA (ÖZEL) 


Memurlar Derneği 
Mem-Der) Adana Şubesi 
1, Olağanüstü Kongresine sunulan çalışma raporunda "Devlet dairelerinin silahlı zorbalarca basıldığı ve yüzlerce memurun siyasi düşüncesinden dolayı sürüldüğü bir dönemdeyiz"' denildi. 


Mem-Der Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Ulusoy çalışma raporunu okur- 


ken şu görüşlere de yer verdi: 


"Büyük vaadlerle işbaşına gelen Ecevit hükümeti ülkenin hiçbir sorununa çözüm getirmemiş, ekonomik buhran daha da derinleşmiştir. Anarşinin bir kanadı olan TKP devlet dairelerine sızmıştır. Memurlara siyasi düşüncelerinden dolayı baskı yapmışlardır. İşyerlerini çalışamaz hale getirmişlerdir. Bugün de memurlara siyasi düşüncele- 


rinden dolayı baskı yapılmakta, v , sürgünler ve kıyımlar olmaktadır. Faşistler MC döneminde olduğu gibi devlet dairelerine yeniden sızmaya çalışıyorlar. Bu durum devlet dairelerindeki birliği parçalıyor, çalışanları tehdit ediyor. Biz huzursuzluğun giderilmesi için parçalanmaya son verilmesini istiyoruz.” 


© Ulusoy son iki yılın en en önemli sorununun anarşi olduğuna da dikkat cek- 


tiği konuşmasında şunla rı söyledi: "'Yurttaşlar değil sokağa çıkmak, evde bile rahat oturamıyor İstediği gazete ve kitabı okuyamıyor, mahalleler faşistler ve sahte solcular tarafından işgal ediliyor. 

Mem-Der Adana Şubesi birinci olağanüstü kongresinde yönetim kurulu üyeliklerine Pervin Ulusoy, Cuma Kaplan 
Osman Kızıldenizli, Meh met Hayta ve Leyla Şen lik secildiler 


Kesintisiz devrim 


Hacivat— Merhaba Karagöz. 

Karagöz— Merhaba Hacivat. Duyduğuma göre kuşbaşı yemeye devam ediyormuşsun? 

Hacivat— Yine neler saçmalıyorsun Karagöz? 

Karagöz- Canım, Hafazanllah Amin Taraki” yi öldürdüğü zaman sen anlatmamışmıydın? Biz Amin ile kuşbaşı yemiştik, iyi adamdır dememişmiydin? è 

Hacivat— Hay Allah layığını versin cahil herif Öyle dememiştim. yl, e demiştim. Yani bir çeşit oyun. Hem ben Âmin'e hiçbir zaman iyi adani demedim, iftira etme. 

Karagöz— Amma da iş. Gelince iyi, gidince p kötü. Ben bundan birşey ariamadım. 

Hacivat— Tabii kötü Baksana herif faşistmiş, CIA Ajanıymış. Kanlı bir diktatörmüş, m Karagöz— Ispanaklı taratormuş. Peki bunu 

birden bire nereden öğrevdin? 
Hacivat— TASS Ajansi öyle söylüyo» 

Karagöz— Oradan duyduğuna göre, dunek Amin'i de Brejnev öldürmiş. 

Hacivat— Brejnev değil Karagöz, Babrak Karmel düşürmüş. a ? 

Karagöz— Brejnev böbrek taşı mı düşürmüş? 

Hagivat— Böbrek değil, Babrak. Yeni gelenin adı Babrak Karmel. 

Karagöz— Berbat Kamil mi? Bu da yenisi. 
Sanki Rusya'nın uşak fabrikası var. 

Hacivat— Uçak fabrikası henüz yok. Ama Afgan halkı isterse Sovyetler onu da kurar. 

Karagöz— Vay köfrehor, sıkışınca latları tersinden anlamaya başladı. Ben uşak diyorum o uçak anlıyor. Peki Hacivat bu karamela mı ne haltsa şimdiye kadar neredeymiş, ? Gökten zembille mi inmiş? 

Hacivat— Hayır, Moskova'dan uçakla Kabil'e gelmiş. 

Karagöz— Gördün mü bak, sonunda Rusya" ya uşak dayanmamış, yenisi ordan uçakla gönderilmiş. Ben sana dememişmiydim, sonunda Brejnev çaresiz kalıp kendi gelecek, oturacak diye? 

Hacivat— Hep yalan propagandaya kanıyorsun Karagöz. Karmal Moskova'dan gelmiş, CLA ajanı, halk düşmanı Amin'i devirmiş. Sonra Sovyetler'den askeri yardım istemiş, onlar da kabul etmiş, Mesele bundan ibaret. 

Karagöz— Şimdi şu anlattığına kendin inandın mı Hacıcavcav? 

Hacivat— Bunda inanmayacak ne var? Kabil' de durum sakin. Afganistan'da yakında seçimler yapılacakmış. Karmel, ülkenin egemenliğini bağımsızlığını ve ulusal gururunu koruyacağını WWW söylüyormuş. 

Karagöz— Ulusal gurur. ... 
keriyle ne de güzel korunur. 

Hacivat— Olur, olur bal gibi olur, Karagözüm sen anlamazsın, bunun adına sosyalist'yardım denir. 

Karagöz— Doğru, Afganistan'ı ikiye yardım. 
Denir, 

Hacivat— Birşeyden anladığın yok Karagöz. 
bu durum Afganistan'ın yapısından doğuyor. 
Feodalite ile kesintisiz bir savaşım, darbeleri de doğal yapıyor. ,. 

Karagöz-- Hacivat bize gene dolma yutturu: yor. 

Hacivat— Teoriden anlamadığın için aklın böyle şeylere yetmiyor. Darbeler peşpeşe gelebilir, bunun adına kesintisiz devrim denir. 

Karagöz— Kes biiir, yağlı olsun, suyundan da koy... 

Hacivat— Dinlesene Karagöz... 

Karagöz— Hacıcavcav kendin bile söylediği- ne inanmıyorsun, bir de tutmuş bizi kandırma- ya uğraşıyorsun, 

Hacivat— Hay allah, yine yıktın perdeyi eyledin viran, koşup sahibine haber vereyim he- 
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10 bin Rus as- 


A 


N 


DENUN 


GENÇLİĞİN KIŞKIRTMALARA TEPKİSİ 


Bütün uyarılara rağmen pazartesi günü kış- 


kırtma ve çatışmalarını gerçekleştirdiler İGD, Devrimci Yol, Halkın 


Kurtuluşu, Kurtuluş gibi grupaların ortaklaşa düzenledikleri (o eylemlerin sonucu, birçok kişi öldü ve' yaralandı. Bu grupların! eylemleri yüzünden binlerce suçsuz öğrenci de gözaltına alındı. 


Marifet yaptıklarını zennedenler eylemlerinin fiyasko ile sonuçlandığını görmediler. Pazartesi yünü özellikle yüksek okullardaki öğrencilerin büyük çoğunluğu okullarına gitmedi. Bu sessiz çogunluğun, sahte solcu guruplara karşı bir tepkisiy-Ai 


Beytepe'de 10 bin öğrenciden ancak 600-700 kadarı okuldaydı. Hacettepe, Ankara İTİA, Dil Tarih, ve ODTÜ'de de durum hemen hemen aynıydı. Hacettepe ve 
ODTÜ yurtlarında kalan pek çok öğrenci bir gün önceden yurtları terketti. İstanbul Üniversitesi ve İTÜ'de de öğrenciler sahte solcuları yalnız bıraktı. Gelen öğrenciler de okullardaki durumu 


görünce hızla uzaklaştılar. Bunlara rağmen okula gelen sınırlı sayıdaöğrenciyi kışkırtmalarına alet etmek istediler. Bey- 


tepe'de DGB'li öğrencilerin müdahalesi sonucu bu arzularını gerçekleştiremediler. Olayların çıkmasının beklendiği Ankara 50.Yıl Lisesi'nde öğrencilerin sağ duyusu ve DLB'li öğrencilerin tutumu onlara böykot imkanı vermedi. Ve öğrenim sürdü. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun okullara gelmemesi artık bu gruplara karşı kesin olarak güvenmediklerini ve eylemlere tepki gösterdiklerini kanıtlamıştır. Deve kuşu gibi başını toprağa gömüp gerçeği görmemekte israr ederek, "Eylem yapıyoruz" zannedenler için bu durum uyarıcıdır. 
Gençliği olsun, halkı olsun karşısına alarak, “Katliamı protesto ediyoruz" adı altınad katliam düzenleyenler”, nin ve Rusya'nın aleti olmaktan başka birşey yapamadılar. 

Bu gurupların peşinde giden gençleri tekrar uyarıyoruz. Gittiğiniz yol yol değildir. Gençlik, okullarında huzur içinde öğrenim gömek istiyor. 
Demokrasi ortamı içinde fikir mücadelesi istiyor. 
Bugün, gerçek devrimcilik, bu tür "boykotları" boykot etmektir. Gençlik bu isteğin karşısına dikilenleri eninde sonunda yıkacaktır. 


Genç futbolcular Fenerbahçe'ye canlılık getirdi 


FENERBAHÇE:2| 


BURSASPOR: 1 | 


Stad: Inönü, 
Hakemler: İhsan Türe xx, Kadri Koçbay xxx, Mehmet Yavuztürk XXX.. 

FENERBAHÇE: Adem xxx-Müjdat xxx, Yaşar XX, Erol xx, Cem xx-BMehmet xxx, Tuna xx, Ali Kemal xx. 
Mustafa xxx, Raşit xx, İsmail XxX.. 

BURSASPOR: Talip xxx- Sedat 2 Xxx, Sinan 2 xx, Erdinç xxx, Özer xxx-Sedat 3 xx, Cengiz xxx, Recai xx-Kadir, XX, K.Mehmet xxx, Sinan 1 xx. , 

olle: Tuna (Dk. 43), K. Mehmet (Dk.i OZ t (Dk.65), İsmail 


Kıbrıs ta Türk 


Eserleri» bu hafta yayına giriyor 


Ankara Televizyonu bu haftadan itibaren her cuma günü yeni bir belgesel “zinin,'Kıbrıs'ta Türk Eserleri'nin yayınına başlıyor. 8 bölümlük dizinin ilk iki bölümünü Kıbrıs'ın genel tarihi oluşturuyor. 
Birinci bölümde Yeşil Ada'nın tarihi, bilinen en eski kültür o ın Neolitik Çağ'dan alınarak, adanın 
1571 yılın. o Osmanlılar tarafından fethine dek inceleniyor. 

İkinci bölüm de ise Kıbrıs tarihini Osmanlı fethinden başl yarak günümüze değin gelişimi içinde izleyece' iz. Daha sonraki bölümlerde de Kıbrıs'taki Tü. eserlerini yakından tanıma olanağı bulacağız. 

Dizinin wetnini Orhan Tuncer yazdı. Arkeolog Tuncer Bağışkan'ın danışmanlık yaptığı di- 


"Paranın Kiri"'nde gazeteci timit 


ziyi Çetin Ceki ve Tuncay Atayata seslendirdi- 


A m : m Fenerbahçe Bursaspor ler. Süleym: Sean e e önle li e maçı yağmur altında ve ağır Trabzonspor menliği Ori > Tuncel'le birlikte gerçekleştir- P Kı sahada oynandı. Birinci diler. « aranın rı» ya a yarıda her iki takım saha- Be ikta Dizi belge Ide Kıbrıs'ın helikopterden ya- nın ağırlığına rağmen sürat- $ 


pılmış ilginç «ekimleri de ver alıyor. 


İlk programda Yeşil Ada'nın 1571'e kadar tarihi ve kültürel gelişimi ele alınıyor. 


Televizyonda yeni. konusu hastanede geçen, yeni bir dizi yayına giriyor ~ "Kadın Doktor" adlı dizi yılbaşı nedeniyle bugün yayına soku- 


Yılbaşı nedeniyle 


dişi Andros 


Geçtiğimiz pazartesi akşam; TV'de senaryosunu Atilla İlhan' ın yazdığı bir "TV Filmi" izledik. 
Yönetmenliğini daha önce başka yapımlarda da adına rastladığımız Hüseyin Karakaş'ın yaptığı film, bir kadın gazetecinin bir yolsuzluğu ortaya çıkarışını anlatıyordu. 

“"Paranin Kiri" bir yandan Atilla İlhan'ın 1960'larda Ali Kaptanoğlu takma adıyla senaryosunu yazdığı polisiye filmlerin havasını taşıyor, dolayısıyle klasik Amerikan polis filmlerinden etkiler getiriyor, bir yandan da TV'de son yıllarda yoğunlaşan toplumsal sorunları işleme eğilimini yansıtıyor. Ama aslında “Paranın Kiri"ndeki bu ikinci eğilimin kaynağını da Batı TV filmlerinde görmek kolayca mümkün. "Paranın Kiri"nin örneğin TV'de geçtiğimiz dönemde cu- 


lamadı. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren 


ertelenen 


Kadın Doktor'u her pazartesi TV'de izleyebile- 


ceğiz. Bu arada 1980 yılı için alınan yabancı dizilerden konusu hastanede geçen bir başka 


“Kadın 


dizi de önümüzdeki ay izleyiciye sunulacak. 
"Hastane". adını taşıyan dizinin birinci gös- 


terimi daha önce yapılmıştı. Bu bölüm önceki 


Doktor'u 


yayının bir devamı oluyor. . 
Kadın Doktor bundan böyle Yukarıdakiler- 


Aşağıdakiler'in yerini. dolduracak. Dizide baş- 


önümüzdeki 


lıca roller Susan Flannery, Katheryn Harrolo, Howard MC.Gıllın ve Sheree North tarafından 


paylaşılıyor. 4 bölümlük Kadın Doktor'un ilk 


hafta 


filminde Biscayne Hastanesinde görev yapan Jill, sınavlara hazırlanırken acil bir vaka ile kar- 


şılaşır. Bu olay onun hastane personeli ve başhekim Rebaka ile tanışmasını sağlar. 

Başhekim Rebaka ve doktor Ken, Mike ve Frank ile başhemşire Cathy'nin hastalarla ve kendi aralarındaki ilişkilerinin çerçevesinde o- 


laylar sürer. 


CUMA 


19.05 ŞEKER KIZ 


martesi akşamları gösterilen gazeteci Mike Andros'un serüvenlerinin bir çeşit yerlisi izlenimini bıraktığını (o söyleyebiliriz. Aradaki tek fark Atilla İlhan'ın gazeteci kahramanının kadın olmasından ibaret. İlhan, bu değişiklikle filmi daha bir çekici kılmayı amaçlamış herhalde, 

"Paranın Kiri"nde bir milli sermaye yatırımını engellemek isteyen ithalatçı şirketin yaptığı baskılar, giriştiği (o yolsuzluklar ortaya çıkarılmaya çalışılıyor. 
Ama "Paranın Kiri"'nin izleyiciye bir ulusallık bilinci kazandırdığını söyleyebilmek çok zor. 
Her şey olayların, kişisel dram ve tutkuların ardında kaybolmuş gitmiş. Kaldı ki, İlhan, Almanya'da çalışan işçilerin paralarını biraraya getirip fabrika kurma girişimlerini savunurken, bir yandan da kapitalist düzeni seçenek olarak getirmiş olmuyor mu? Bunu bir yana bırakalım, toplumumuzun temel bazı çelişkileri gazetecilerin, polislerin çabalarıyla altedilecek kadar basit ve düz bir çizgi mi gösterir? Bu soruların yanıtları filmin yüzeyde bakış açısını kolayca ortaya koyabilir. 

"Paranın Kiri"'nde ne için mücadele ettiği pek belli olmayan kadın gazeteci Ümit'in serüveni inandırıcılıktan da oldukça uzak. Komiser Ali Rıza'nın gazeteciye destek olan çabaları da inandırıcı değil. Ülkemizde büyük sermaye şirketlerinin üzerine bu denli cesaretli yürüyebilen kaç tane polis komiseri gösterebilirsiniz? Ama film, aslında düzeni değil de, belli bazı "olumsuz", "kötü" tipleri hedef aldığı için olaylar bu denli 


kolayca çözümleniveriyor. Aynı 


Komiser Columbo filmlerinde ya da ı Andros'larda olduğu gibi. Kötüler yakalanıyor, cezalarını buluyorlar. 

"Paranın Kiri" daha çok temiz, düzgün sinema dili ile ilgi çekiyor. 
Yani rahatça, sıkılmadan izlenebiliyor. Onun ötesinde anlatılanlar ancak "Andros"lardaki kadar önemsenebiliyor. 


19.30 MERHABA 

Programda tarla balıkçılığında aynalı sazan balığının üretimi konu ediliyor. Tarla balıkçılığının nasıl yapılması gerektiği ve bu konuda çalışmak isteyenlere öneriler getiriliyor. Programa halk ozanı Hüseyin Erdoğan da bir parçayla katılıyor. 

21.15 TV'DE 
SİNEMA 
Yönetmenliğini 
Elia Kazan'ın yaptığı ve başlıca rollerini Dana Andrews, Jane Wyatt ile Le J.Cobb'un paylaştıkları "Geri Tepen Silah" (Boomerang) adlı film yayınlanacaktır. Herkesin sevdiği rahip Lambert’ oO"Boomerang''ını izleyeceğimiz Ella Kazan in katil zanlısı olarak John Waldron adlı bir kişi yakalanır. Savcı Harvey, Waldron'un iddianamesini hazırlarken onun suçsuz olduğuna inanır. Tüm baskılara karşın onu kurtarmaya çalışır. 


ÇARŞAMBA 


19.30 LAVERNE-SHİRLEY 

Sürekli filmin 10'uncu bölümünde Shirley'in arkadaşı Carmine bir kız arkadaş bulmuştur. Bu durum, Shirley'i çok üzer. Ancak sonunda Carmine her zamanki gibi Shirley'le iyi arkadaş kalacağını kanıtlar. 

20.45 ÇÖZÜME DOĞRU ; 

Önder Şenyapılı'nın sunduğu programda işgücünün eğitimi konusu üstünde duruluyor. 

21.255HARLİE'NİNMELEKLERİ 

Dizinin "Melekler Buzda'' adh bölümü yayınlanıyor. Max, Charlie'ye başvurur ve revünün iki yıldızının açılışa altı gün kala kaybolduğunu bildirir. Melekler,Max'ın revüsüne girerek olayı incelerler. 


PERŞEMBE 


19.05 GÖKKUŞAĞI 

Ümit Denizer'in sunduğu programın 'Bir Kitabımız Var' bölümünde 

Samed Behrengi'nin yazdığı "Bu Gelen Köroğludur" adlı kitaptan ilen bir bölüm tanıtılıyor. Tartışma bölümünün konusu Çocuk Yıt. İlkokul çocukları konuyu İnci Gürbüzatik ile tartışacaklar. 

20.50 ÖLÜMÜ YAŞAYAN KENT-AHLAT 

Programda Türk sanatının önde gelen merkezlerinden Ahlat tanıtıyor. Van gölü kıyısında Bitlis'e bağlı bir ilçe olan Ahlat Ortaçağ'da 

dünyasınm üç büyük kentinden biriydi. Programda Ahlat'ta 

yeralan çeşitli tarihi ve mimari kalıntılar tanıtılacak, 

21.25 TELEVİZYONCULAR 

Yeni dizinin ilk bölümünde "Bizim Amerikayı Kurtaran Kız" adlı 

film yayınlanacak, Filmde bir TV kuruluşunda çalışanların hem özel 

hem meslek yaşamları konu alınıyor. Televizyon yeni yayın dönemine girerken "Bizim Amerika"' adlı üç bölümlük bir dizi hazırlanır. 

Ancak Genel Müdür diziyi beğenmez. TV Dairesi başkanı Jack Kiley dizinin yeniden düzenlenmesi görevini Ellen Cuanıngham'a verir. 


Dizinin 12'inci bölümünde Neal, Anthony'nin özel yetiştirdiği gülleri koparır. Candy'nin başucuna koyar. Candy, Anthony'nin koyduğunu sanıp sevinirken, Anthony'de Candy'nin gilleri kopardığını sanıp çok kızar. Ancak sonradan olay anlaşılır. 

21.15 TV'DE TÜRK SİNEMASI 

Ertem Eğilmez'in yönettiği ve başlıca rollerini Vahi Öz, Ajda Pekkan, Sevda Ferdağ, Münir Özkul ve Hulusi Kentmen'in paylaştıkları "Kart Horoz"' adlı film yayınlanacak. Zengin ve çapkın kaptan Kamil (V.Öz) hasta olmasına rağmen çapkınlıktan vazgeçmez. Hizmetcisi' Dilber'in cilveleri sayesinde kız kardeşi ve nişanlısı da Kaptan Kamil'den para kopanırlar. Olaylar gelişir. 


CUMARTESİ 


17.05 FLİPPER 

Dizinin “At Hırsızları" adh bölümünde Bud, birgün Steive adında bir çocukla tanışır. Steive'nin bir atı vardır. Ancak her ikisi de kayıktayken atı çalarlar. Bud da peşlerinden gider. Ama engel ola- 


maz, 
18.00 KUÇUK EV 

“Yalnızlığın Getirdiği" adlı bölümde Charles ve Jonathan iyi bir para karşılığı telefon hattı döşemeye giderler. İş bir ay sürecektir, Herkesin çok işi olduğundan Carrie kendini yalnız hisseder ve hayali bir arkadaş bulur. 

20.45 İBİŞ'İN RUYASI 

Nuran Tiyatrosunda kantocu olarak işe başlayan Hatice, Semra Seha adıyla başarılarını sürdürür, Bu arada Nahit'le olan hissi ilişkileri de sürmektedir. 

21.30 İLDEN İLE 

Ersan Başbuğ'un hazırlayıp Cemile Kutgün'ün sunduğu bu programa Ela Altın, Nükhet Duru, Arif Sağ, Burhan Çaçan, Bahri Karaçay, Lütfi Ortakale, Ekrem Çakilli, Mükerrem Kemertaş, Mete Çelenk, Mehmet Çalmaşır, Raci Alkır, Erzurum Folklor Ekibi, Nusret Sümmanioğlu ve Hüseyin Süm manioğlu katılıyorlar. 


“PAZAR. 


12.05 TATİL SİNEMASI 

Başrollerini James Stewart, Ruth Roman ve Corinne Colvet'in oynadıkları "Uzak Ülke" adlı film yayınlanacak. Filmin konusu 1896 
yıllarında geçmekte. Joff ve Ben sürülerini satmak ve kazandıkları parayla bir çiftlik almak düşüncesindedirler. Sürüyü uzun bir yolculuktan sonra Skegvey'e götürürler. Ancak burada şerif silah zoruyla sürüyü ellerinden almaya kalkar. Aralarındaki mücadeleye kasaba halkı da katılır. Olaylar gelişir, 

14.10 YAŞADIĞIMIZ DUNYA 

Dizinin bugünkü bölümünde Amerikan Ulusal Parkları yayınlınıcak. 
Ülkenin doğal geçmişini gelecek kuşaklara aktaran bu parklardan biri tanıtılıyor. 

20.40 SHAKESPEARE 

Yeni dizinin ilk bölümünde Şekspir tiyatroya tutkunluğu yüzünden ailesini Straford'da bırakarak Londra'ya gelir. Ancak yaşamını at bakıcılığıyla kazanan bir şairdir. Bir gün şansı açılır ve sahne arkasın- dan horoz ötüşü taklit etmek üzere tiyatroya alınır. Burada ünlü yazar Kit Marlove ile tanışacak ve bu ilişki onun yaşamını değiştirecektir. 

21.30 YARIŞ - 80 

Atilla Sankayalı'nın sunduğu programda Polonya konu edilerek yarışmacılar mücadele edecekler. Programda Polonya müziğinden örnekler de verilecek. 


li idi. Dakikalar ilerledikçe Fenerbahçe'nin daha ağır bastığı görüldü, Ancak Bursasporda atak oyunla başa- baş, dişe diş mücadele veriyordu. 

Genç oyuncular sağdan ve soldan Bursalılara korkulu dakikalar yaşatıyorlardı. 6. dakikada İsmail'in güzel bir ortasına yükselen Raşit yararlanamadı. 

12. dakikada Bursaspor bir fırsat yakaladı. Bu dakikada K.Mehmet topa vuramadı 16. dakikada bir Fener atağında Talip ile karşı karşıya kalan Raşit kaleciyi nişanladı top Talip'in ellerinde kaldı 27. dakikada çeza sahası içinde Mustafa' nın çok güzel şutunu Talip ancak *korerle önleyebildi, 34, dakıkada Sedat 3'ün ara pasını iyi kollayan Kadir'in Adem'i de 


geçtikten sonra (o çektiği şutu direk yanından dışarı gitti. 43. dakikada Fener- 


.bahçe'nin gölü geldi. 25 pastan Fener'in kazandığı ceza atışında Tuna çok sert bir şutla Talib'i avladı. Birinci yarı böylece Fenerbahçe'nin 1-0 galibiyeti ile sona erdi. 

İkinci yarıda Bursaspor yine atak oyununu sürdürdü. 
Ancak Bursasporlular beraberliğe ulaşmak için Fenerbahçe kalesine yüklendikleri. zamanlar müdafaada gedikler veriyorlardı. Bursaspor bu atak oyunun mükafatını 
65. dakikada gördü. Fenerbahçe-#alesine ortalanan topu, Fenerbahçeliler uzaklaştıramadılar. Fenerbahçelilerin kafasından seken top K.Mehmet'in önüne geldi. 
Bu kurt oyuncu güzel bir vuruşla Bursaspor'un beraberlik gölünü Fenerbahçe ağlarına taktı. 

Fenerbahçeliler bu gole ofsayt gerekçesi ile itiraz- da bulundular, Ancak hakem kararından dönmedi. Bu gol- de ofsayt kokusu yok değildi ama herhalde hakem topun rakipten gelmesi üzerine böyle bir karar vermeyi düşünmedi. 73, dakikada Raşit kale önündeki topa vuramadı. 
85. dakikada Fenerbahçe sağdan bir firikik kazandı. 
B.Mehmet'in görerek ustaca yaptığı atışını İsmail çok güzel bir kafa ile değerlendirdi ve topu Bursaspor ağlarına gönderdi. Oyun böylece 2-1 galibiyeti ile sona erdi. 

YORUM 

Fenerbahçe bu maçta, sahanın ağır olmasına rağmen genel olarak mücadeleci ve süratli bir oyun sergiledi. Takımda bazı aksayan taraf yok denemez. Zamanla bunlar da düzelirse sanırız, Fenerbahçe ikinci yarıda başarılı olur. Bu arada takımda yeni oynayan Müjdat, Mustafa ve İsmail'in başarılı olduklarını ve göz doldurduklarını özellikle belirtmek isteriz. 

Bursasporlular beraberliğe ulaştıkları dakikaya kadar çok iyi idiler. Beraberlikten sonra savunmaya dönüşleri yenilmelerine neden oldu. 


İstanbulspor 
Mardinspor maçı 
'yarıda kaldı 


İSTANBUL (THA) 
Vefa Stadında oynanan (o İstanbulspor-Mardinspor Üçüncü Türkiye Ligine terfi maçında olaylar çıkması üzerine karşılaşma yarıda kaldı. 
İlk maçı Mardin'de Mardinspor'un 2-0 galibiyeti ile kapanan karşılaşmanın İstanbul'da oynanan rövanşında İstanbulspor, 25. dakikada 
3-0 üstünlük sağladı. Karşılaşma bu skorla oynanırken 25. dakikada Mardinspor'dan Beşir ile İstanbulspor'dan Ümit'in kırmızı kart görmeleri üzerine Mardinsporlu futbolewlav hakem Turgut Lğün'ün üzerine yürüdüler ve saha komiserini dövdüler. Güvenlik kuvvetlerinin olaya el koyarak gerekli! önlemleri almasına rağmen hakem güvenlik açısından oynotamayacağını laçıklayarak karşılaşmayi tatil etti. 


yoluna devam ediyor: 2-1 


k cak Stadı, 

Hakemler: Hilmi Ok xxx, Metin Cerrahoğlu xxx, Sedat Halk xxx., 


GAZJANTEPSPOR: Yaşar xx-Nurettin xx, Ahmet xx, Fatih xxx, Hayri xx-Tuğrul xxx, Sami xx, K.Hüseyin xx-Erdal xx, Murat xx, ömer xx.. 


TRABZONSPOR: Şenol xx-Turgay Xxx, Arif xxx, Hüsnü Xxx, 
Serdar xx, Güngör xxx, Yaşar xx- Selahattin xxx, Tuncay xx, Galip xx.. 


Goller: Selahattin (Dk. 
20), Galip (Dk. 42), Fatih (Ok. 81).. 


SEAE MENİ 
Stad: Gazlantep Kami O- | 


Mustafa xxx- ' 


———— ————— 


Diğer Sonuçlar: Göztepe-A.Demirspor: 2-1 


Kayserispor-Eskişehirspor:1-1 


Adanaspor-Altay :0-0 


Zonguldakspor-Beşiktaş: 2-0 


Rizespor-Galatasaray: 1-0 


Orduspor-Diyarbakırspor:3-1 


Cihangir'in atışını Beşiktaşlı Er- 


man (10) izlerken görülüyor. 


(Fotoğraf: AYDINLIK) 


Fotoğrafta Taçsporu Akber'in atışı görülüyor, (Fotoğraf: AYDINLIK) 


Hentbol Liginin önemli maçında 


İTÜ, TAÇSPOR'U 16-13 YENDİ 


İstanbul hentbol liginin iki namağlup takımını karşı karşıya getiren önemli maçında, İTÜ çekişmeli bir karşılaşmadan sonra Taçsporu 16-13 mağlup etmeyi başardı. 


Karşılaşmanın ilk yarısını iyi bir savunma ve süratli hücumlarla Taçspor 8-5 önde kapattı. Ancak ikinci yarıda İTÜ'den Kayhan ve Kadir'in hücumlarına Birkan da katılınca İTÜ önce oyun- da dengeyi sağladı, daha sonra da Birkan'ın golleri ile öne geçerek müsabakadan 16-13 galip ayrıldı. 

İlk yarısı 11-10 Demirsporun üstünlüğü ile kapanan günün diğer karşılaşmasında da Alibeyköyspor Demirspor'u 24-20 vendi 


Uyarıyoruz 


-Altunizade nin. 
30 saniye lambaları 


yanlış çalışıyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Altunizade'deki Anadolu Spor Sitesi Salonunda bulunan elektronik 30 saniye 

lambaları zaman zaman arıza 

yaparak yanlış bir şekilde çalışıyor. 

Basketbol müsabakaları için gerekli olan ve hakem masasından yönetilen pota arkalarındaki iki adet elektronik 30 saniye lambası, hakemlerin de bilgisi dahilinde olmasına rağmen bozuk ve arızalı bir şekilde kullandıyor. Maçlar sırasında bazan 30, bazan da 39 saniyeden geriye sayma işlemine başlayan elektronik lambalarla karşılaşmalar müsabaka yönetmeliğine uygun olmayan bir şekilde yönetiliyor. 
En son dün oynanan deplasmanlı Basketbol Ligi maçla. - rında izlediğimiz elektronik lambalar zaman zaman yine 
39 saniyeden geriye sayma 
işlemine başlamasına rağmen, masa hakemleri herhangi bir girişimde bulunmadıkları gibi müsabakaların bu şartlarla oynanmalarında ses çıkarmadılar. 


Salon: Bağlarbaşı A Salonu, Hakemler: Kamil Kuş xx, Metin Kaçar 


XX., 

İTO: Yüksel xxx-Ali xx, Uğur (1) xx, Rasim (1) xxx, Kadir (4) xxx, Kayhan 
(5) xxxx, Birkan (5) xxx.. 

TACSPOR: Tunc. xxx. Fatih xx- 


TOFAŞ'ı da 
89-62 yendi 


Salon: Anadolu Spor Sitesi Salonu: HAKEMLER: Ertan Anadol x, Erdinç Elmastaş x. 

BEŞİKTAŞ: Erman (36) xxxx, Battal (8) xxx, Vedat (8) xxx, Ahmet xx, Abdullah (10) xx, Hurşit (22) xxx, Aydemir (5) xXx.. 

TOFAŞ SAS: Cândan (8) xx, Cihangir (34) xxxx, Cevat (24) XXX, Serdar (8) xx, Zeki (6) x, Remzi 
(2) xx, Can x.. 

(Devre:47-41) 


——— SEDAT ÜRETEN -~ 


Cumartesi günü Eczacıbaşını deviren Beşiktaş dün de aynı hızla Tofaş SAS'ı 89-82 mağlup ederek şampiyonluk yarışında ben de varım, dedi, 

Tofaş karşılaşmanın başında Erman'ı durdurmak için, Serdar" 
la Erman'a baskı yapıp diğer 1 
oyuncusu ile bölge savunmasını tercih etti. e Beşiktaşlılar ise müsabaka boyunca adam adama savunma uyguladılar. Maçın başında Tofaş SAS hemen öne geçti ama Beşiktaş da Erman ve Battal ile 7. dakikada hemen dengeyi sağladı. 10-10.. Tofaş, 
11. dakikaya gelindiğinde 22- 16'lık bir üstünlük sağlamıştı. Buna rağmen Beşiktaş Vedat ve Hurşit ile rakibini yakalayıp 13. dakikada 24-22 öne geçti. Daha son- 


: ra Tofaş, Erman'ın üzerine baskı 


yapmaktan vazgeçip bölge savunmasına dönünce, bu defa Erman yine sağdan isabetli şutlar atma imkanı buldu. Buna savunmadaki yardımlaşmalar da eklenince Beşiktaş ilk yarıyı 6 sayı fark ile 47-41 önde kapattı. 

Tofaş SAS ikinci yarıya bu kez Erman'a Candan ile baskı 


yaparak başladı. Daha sonra da aynı baskıyı Cihangir ile kurmaya çalıştı ama bu defa da o beşiktaştan Hurşit ile 


Abdullah skoru (o yükseltmeye başladılar. Ve siyah-beyazlılar 
30. dakikada farkı 12 sayıya çıkardılar. 72-60.. Daha sonra 37. 
dakikada Tofaş,son çare olarak önce 1-3-1 bölge savunması, arkasından da 2-2-1 tam saha baskılı bölge savunması yapmayı denedi ama son dakikada farkı bir baskete (84-82) indirmesine rağmen Erman ve Aydemir'in basketlerine engel olamayınca Beşiktaş karşılaşmadan 89-82 galip ayrıldı. 


Bilal (1) xx, Cengiz (2) xxx, Kenan (3) xxx, Akber xxx, Kemal (4) xxx, Can (3) xxx, Hakan xx.. 

(Devre: 5-8) 


L FERİDUN ERBİL 
Yıldızlar 


Halterde 
Iki Türkiye rekoru 
Kırıldı 


İSTANBUT (ÖZEL) 


Diğer sonuçlar: 
Taçspor-Yenişehir İB: 1U2 - 80 
Galatasaray-Efes Pilsen: 63 - 90 
Kolejliler-Fenerbahçe : 66-60, Ziraat FSK-Şekerspor: 69-71 


İZMİT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemizce Bağçeşme mezarlığında yapılacak olan duvar ve beton yol inşaatı işi 2490 
sayılı Kanun hükümleri dahilinde Kapalı Zarf usulüyle eksiltmeye çıkartılmıştır. İşin muhammen bedeli 1.635.008.20 TL, olup, geçici teminatı 49.050.25 TLdir. İhalesi 17 Ocak 
1980 Perşembe günü saat 16.00 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. Şartnameleri mesai saatleri dahilinde Fen İşleri Müdürlüğünde: görülebilir. İhaleye girebilmek için 1979 yılı Ticaret Odası belgesiyle 12.8.1967 tarih ve 12672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan inşaat tesisat ve onarım işleri ihalelerine iştirak yönetmeliğinde istenen belgelerin getirilmesi, enaz bu iş kadar bir işin muvakkat ve kat'i kabulünü yaptırdıklarına dair belgesi, Bayındırlık Bakanlığı (c) grubundan en az bu iş kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir karneleri ile ihale günün- den 3 gün evvel müracaat ederek yeterlik belge- 


Altınay Spor Salonunda düzenlenen İstanbul-Ankara İkili Halter Müsabakalarında, 52 kiloda Otomarsan kulübünden Ö- 


mer Ünal silkmede 90 leri almaları, talipler Kapalı Zarflarını en geç ikilo kaldırarak ve yine hale saatinden bir saat evveline kadar Encümen Otomarsan Kulübünden | Kkalerire vermeleri, telgrafla yapılacak müra- 


catlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez, 


75 kiloda ömer Taş silkmede 125 kilo kaldırarak 
2 yeni Türkiye rekoru 
kırdılar. 


(BASIN: 26451-1420) 


Öte yandan ikili Hal- hi ter Müsabakalarında İstanbul Ankara'yı 6-3 mağlup etti. Kilolarında birinci olan halterciler şunlar: 


52 Kg: ömer Ünal 
(İst. Otomarsan), 152.5 
kg. 56 kg:İbrahim Dinler 
“ Ankara), 150 kg, 60 kg: Fatih Kütükçü (Ankara), | 
170 kg, 67,5 kg: Muham- 


İSTANBUL LEVAZIM AMİRLİĞİ 
3 NO—LU SATIN ALMA KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN 


Askeri ihtiyaç için 80000 Ad. MATRA KAPAĞI 2490 sayılı kanunun 31 nci maddesine istinaden kapalı zarf ile 15 OCAK 1980 
Salı günü saat 10.30 da satın alınacaktır. Tahmini tutarı 960.000.00 TL. olup geçici teminatı 28,800.00 TL.dır, 

Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat 


Nazi t 
5 Sa g! EEE önce komisyona verilmesi pnw Postadaki ger ; cikmeler dikkate alınmaz. İhaleye iştirak etmek 


Meraki (Ankara), 242.5 
kg. 82.5 Kg: Rıza Nazlı 
gül (İst. Otomarsan), 190 
Kg, 90 Kg: Salih Çakır (İst.  Otomarsan),242,5 kg. 100 Kg: Cengiz Haydın (İst. Otomarsan), 215 
Kg. 110 Kg, Adnan Hepgül (İst. Galatasaray), 202.5 kg. 


isteyenler Ticaret Odası Kayıt belgesi getirmesi şarttır. Bu belge tarihi ilan tarihinden sonra olacaktır. 

Şartnameler İstanbul, Ankara ve İzmir Lv. 
Amirliğinde numunesi ise Komisyonumuzda görülebilir. 


Sayı: 1451 
Basın: 26332— 1419 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nin Afgan halkıyla aynı dili konuşan Rusların, Sovyet Tacikistan'ı ve Özbekistan'ından gelmiş olduklarına dikkat çektiler 

Aynı tanıklar, Hafızullah Amin'le Babrak Karmel yanlısı güçler arasında da şiddetli çarpışmalar olduğunu, özellikle Celalabad, 
Mangarhar Eyaletlerinde durumun gerginleştiğini bildirdiler. 

"MÜCADELE 

SÜRECEK" 

Müslüman gerillaların bir sözcüsü, Karmel yönetimine karşı da mücadele edeceklerini (o belirterek, "Sovyetler Birliği Kabil'i denetleyebilir, am" son Afganlıyı öldürmeden bütün ülkeyi ele geçiremez" dedi. 

Sözcü ayrıca, Badakşan bölgesinde şiddetli çarpışmaların olduğunu, Rusya'nın desteğindeki Afgan uçaklarının bombalaması sonucu birçok kişinin öldüğünü, ancak 


47.00 Haberler 
17.05- Oyun Havaları 


Kandahar, , 


kendilerinin de bir helikopter ve 20 tankı tahrip ettiklerini, Afgan subaylarıyla adını açıklamak istemediği bir Rus generalinin öldürüldüğünü söyledi. 

GROMİKO'NUN' 

MESAJI 
Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andre Gromiko, Afganistan Dışişleri Bakanlığına yeni atanan Şeyh Muhammet 
Dost'a gönderdiği "kutlama" masajında, "Orta Doğu ve Asya ülkelerinin güvenliğine" değindi ve "Sovyetler Birliği ile Afganistan arasındaki dostça ilişkilerin, iki ülke halklarının yararına ve Orta Doğu ile Asya'da güvenlik ve barışın sağlanmasına katkısı olacak şekilde gelişeceğine ve güçleneceğine ( inanıyorum" dedi 

KARMEL'İN 

AÇIKLAMASI 

Rus işgali ve kanlı darbesiyle başa getirilen Afganistan Devlet Başkanı Babrak Karmel Sovyet 


17.15 Yılbaşı Çocuk özel Eğlence Proaramı 


Süheyla Sinkil'in hazırladığı bu programda, Esenevler Lisesi Bağlama Grubundan oyun havaları, el, dil ve müzik becerilerini değerlendiren yarışmalar, üç küçük skeç, çocuk orkestrasından müzik, halk oyunları, TV çocuk korosundan şarkılar ve palyaço Yakup'tan güldürüler yer 


alıyor. 


6. ve son bölümüi 


8923 Spor 


20.20 Bizim Çocuklarımız 


Programın son bölümünde, Çocuk Hakları Evresel Bildirgesinin çocuklara tanıdığı hakları içeren on ilkesi özetleniyor. 


20.30 Haberler 


21.15 Yılbaşı özel Eğlence Programı 


Programda ŞU sanatçılar yer alacak 


TURK HALK MÜZİĞİ: 


7 bölgeden folklör, Şakir öner Günhan, Bedri 
Ayseli, Ümit Tokcan, Huri Sapan, Yıldıray Çr nar, Recep Kaymak, İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Hülya Süer, İbrahim Tatlıses, Necla Ak- 


ben, Atakan 


Çelik, 
TÜRK SANAT MÜZİĞİ 


Kamil Sönmez 


Hülya Sözer, Gönül Yazar, Emel Sayın, Muaz zez Abacı, Gönül Akdikmen, Ahmet Özhan, Orhan Şener, Adnan Şenses, Seçil Heper, Ferdi Tayfur, Necdet Tokatlıoğlu, Mustafa Sağyaşar, Behiye Aksoy, Neşe Karaböcek, Gönül Akkor, Gülden Karaböcek, Pop fasıl ve kantolarıyla 


Nurhan Damcıoğlu 
TÜRK HAFİF MÜZİĞİ 


Nilüfer, Lale Belkıs, Şenay, Ajda Pekkan, Selma Güneri, Nükhet Duru, Selçuk Ural, Nil Burak, Seyyal Taner, İlhan İrem, Erol Evgin, Esmeray, Tülay, Sibel Egemen, Füsun Önal, Tolga Han Dans Grubu, Sezen Aksu, Boney-m parodisi, Hümeyra, Özdemir Erdoğan, Neco 

Ayrıca ÇİZGİ FİLM (Necip ve Mücella adındaki karı-kocanın çeşitli serüvenleri), Erol Günaydın' ın yazdığı ve kendisiyle İsmet Ay'ın birlikte oynadıklari "YAŞLI KADINLAR" skeçleri, Müjdat Gezen Perran Kutman Savaş Dinçel ve 


Hadi Çaman'da çeşitli skeçlerle programda yer alıyor. Programı, Nükhet Duru, Haldun Dor- | men, Göksel Kortay ve Uğur Dündar, geriye 


dönüşler yaparak geçmiş yıllardan bazı izlenimleri haber-magazin türünde ve güldürü öğeleriyle karışık olarak sunacaklar. Geceyarışına yaklaşır! 
ken "YENİ YIL ŞARKISI" Dünya Çocuk Yılının sona ermesi nedeniyle barış, sevgi, kardeşlik gibi temaları içeren yeni yıl şarkısının yalnızca çocuklar tarafından söylenilecek. 


» 


TRT 1 


05.00 Açılış 
05.05 Ezgi Kervanı 
05.30 Şarkılar ve Oyun Havaları 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha (09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 


TRT2 


13.15 Saz Eserleri > 
14.32 Melodiler Geçidi 15.20 Dünden Bugünden 15.40 Hafif Müzik 
"16.05 OF'ul Radyosu 
18.01 Çocuk Bahçesi 
19.00 HABERLER 
19.30 Çeşitli Müzik 20.00—05.00 
YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 


—— 
08.00 Açılış 
“08.02 Gür Başlıyor 
09.00 Olayların İçinden 09.30 Türküler 
09.45 Müzik Sözlüğü 
10.15 Şarkılar 

10.30 Sağlık Kurumları 11.05 Türküler 

11.30 Sihirli Düğmeler 11.50 Çeşitli Sololar 12.10 Şarkılar 

12.25 Hafif Müzik 
13.15 Hafif Müzik 
43.30 Olayların İçinden 07.00 Açış 
07.02 Güne Başlarken 
08.00 Bando Müziği 
08.15 Sabah Konseri 
09.03 Barok Müzik 
10.00 Çağdaş 

Sanatçılarımız 
10.30 Diskoteğimizden 11.00 öğleye Doğru 
12.09 Sizin İçin Seçtiklerimiz 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adina sahibi've 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


14.00 Şarkılar 
16.00 Hafif Müzik 
16.20 Arkası Yarın 
16.40 Türkülerden Seçtiklerimiz 
17.00 Türk Yorumcuları 18.50 Çocuklar Şarkı Söylüyor 
19.30 Türküler 
19.45 Şarkılar 
20.00-01.00 
YILBAŞI 
ÖZEL YAYINI 
(TRT-ILİ ile ortay yayın) 


13.00 Konser Saati 
14.30 Caz Müziği 
15.00 Günün Konseri 
16.00 Oda Müziği 
17.09 Sizler İçin 
18.00 Plaklar Arasında 19.00 Akşam Konseri 20.00—01.00 
YILBAŞI 
ÖZEL PROGRAMI 
(TRT ile artak yayın) 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


Rusya, Afganistan'da... 


“gerillalar 


TASS ajansına bir açıklama yaptı ve "Amin taraftarı canilerin adalet önüne çıkarılarak yasal yoldan cezalandırılacaklarını" bildirdi. 

Karmel açıklamasına, "Afgan halkının tüm temsilcilerine, Müslümanlarına, ulemalara ve tüm din adamlarına seslenerek" başladı ve "Devrim Konseyinin özel mülk sa hipleri ile toplumdaki tüm sınıfların haklarını koruyacağını" iddia etti 

Karmel, silahlı müca dele yürüten Müslüman "sorununun" 
ele alınacağını ve bu sorunun "politik yollardan çözüleceğini" ileri sürdü. 
Karmel, orduyu, "içten ve dıştan gelecek düşmanca girişimlere karşı savaşmaya" çağırdı. 


JİN HALK 

CUMHURİYETİ 

Yeni Çin Haber Ajansı (Sinhua), (o Honkong'dan dinlenen bir yayınında, Afganistan'ı işgal eden Rusya'yı siddetle kınadı ve bunun "Afganistan'a doğrudan bir Sovyet müdahalesi oldugunu" vurguladı. Sinhua, bu girişimi, 1968'de Çekoslovakya'nın Sovyet orduları taralından işgaline benzetti 

Sovyetler'in, "Küçük bir Sovyet birliğinin" bu ülke yetkililerinin "“istegi üzerine" Afganistan'a gönderildiği o yolundaki açıklamasını yorumlayan Sinhua, nasıl olup da eski başkan Hafızullah Amin in, kendisini öldürmesi için Sovyet birliklerini çağırdığını sordu ve Babrak Karmel'in, Sovyetler in, ileri sürdüğü gibi, darbe sırasında Afganistan' da olmadığının bilindiğini belirtti 

Sinhua yorumunun sonunda, Sovyetler Birliği'nin güneye doğru açılarak gelişmesini sürdürmek ve petrol bölgeleri ile deniz yollarını deneti- mi altına almak için Afganistan'ı işgal etmeye kararlı olduğunun anlaşıldığını vurguladı. 

İRAN 

İran Dışişleri Bakanı Sadık Kutbzade, Sovyetler Birliği'nin, ülkesine yaptırım uygulanması konusunda BM Güvenlik Konseyi kararına karşı çıkabileceğini, ancak bu ülkenin müttefikleri. olmadığını belirtti. Kutbzade, Sovyetler'in Afganistan'a yaptığı müdahaleyi sert bir dille kınadı. 

Bu arada Batılı gözlemciler, ABD Başkanı Carter'in, başkan seçildiğinden bu yana, SSCB Devlet Başkanı Brejnev' 
e çok sert bir mesaj göndermesini, Moskova' 
nın İran'a müdahale etmesinden korkmasına bağlıyorlar. 


Öte yandan Batılı diplomatik kaynaklar, Sovyetler'in Afganistan'a aptığı müdahalenin, ran'da sert tepkiler dogurduğunu ve Rusya'nın Azerbaycan bölgesini alma niyetinde olduğunu ifade ediyorlar. Aynı kaynaklar, son Afgan bunalımının rehinelerin serbest bırakılmasını hızlandıracağını tahmin ediyorlar. 

Tahran Radyosu da 
Arapça yayınında, Rusların*Afganistan'a yönelttiği saldırının tüm Müslü- 


manlara yöneltildiğini hatırlatarak, Üçüncü Dünyanın bağımsızlık 


için savaştığı bir sırada bağımsızlığın savunuculuğunu yapar gözüken Rusya'nın emperyalist bir çizgi izlediğini belirtti. 


PAKİSTAN 

Pakistan hükümeti yayınladığı resmi bildiride, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a asker gönder mesini kayg ile karşıladığını bildirerek, bu ül kedeki Sovyet askerlerinin derkal geri çekilmesi gerektiğini belirtti. 

ISIR 


Kahire'de yayınlanan 
"El Ahram" gazetesi, Mısır'ın, Afganistan'daki Sovyet müdahalesi karşısında diplomatik girişimlere başladığını bildirdi. 

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Üçüncü Dünya Ülkelerini bir araya getirerek Sovyet müdahalesini görüşmek istiyor. 

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Sovyet müdahalesi kınanarak, bu müdahalenin Bloksuzluk Hareketini zayıflattığı ve bu ülkeyi kendi cephesi- ne çekmek istediği belirtildi. 

YUGOSLAVYA 

Yugoslav "Borba" gazetesi, Afganistan olaylarının, diğer ülkelerin içişlerine karışılmaması ilkesinin çiğnendiğini kanıtladığını kaydetti. 

Bu arada ABD Başkanı Carter'in, Afganistan olaylarındaki oSovyetler' in rolünü içeren bir mesajı Devlet Başkanı Tito'ya gönderdiği bildirildi 

ABD VE 
GERİLLALARA 
YARDIM 

ABD Başkanı Jimmy 
Carter, gazetecilerle yemek yiyerek Afganistan' daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Carter, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a 15 bin asker daha gönderdiği yolunda istihbarat aldıklarını söyledi 

Carter, gazetecilere, bölgedeki son gelişmeler karşısında, Pakistan'a yaptıkları askeri malzeme sevkini hızlandıracaklarını belirtti. 

Carter, Pakistan'a satılması kararlaştırılan 
100 milyon dolar değerindeki zırhlı araç , cepha- ne ve bazı silahların Afgan Müslüman gerillalarına verilmesi olanağının bulunduğunu da sözlerine ekledi. 


İTALYA 

İtalya Başbakanı 
Francisco Cossiga, Afganistan'daki darbede Sovyetler Birliği'nin «s6 rumlu olduğunu belirterek, "Dünyadaki güç dengesinin gittikçe Sovyetler'in lehinde değişmesinden kaygı duyuyoruz" dedi. . ` 


İngiltere'de pazar günleri yayınlanan "Sunday Times" gazetesinin başyazısında Sovyetler'in Afganistan'a müdahalesi- nin bütün uluslararası kurallara aykırı olduğu belirtiliyor. Yazıda, Sovyetler'in idam edilen Amin' i, başarısız buldukları, ayrıca, Rusya'da sayıları artan Müslüman halk arasındaki muhalif havadan kaygılandıkları ifade ediliyor. "Sunday Times", Sovyetler'in bu eylemi- nin barışı tehlikeye düşürdüğünü söylemenin doğru bir tanımlama olduğunu da yazıyor. 

İngiliz “Sunday Telegraph" gazetesinde çıkan bir yorumda ise, bu en son aktif Sovyet saldırısı- nın, ABD'yi çok zor bir anda yakaladığı belirtiliyor. Yorumda şöyle deniyor: "Moskova'nın etkinliğiyle Washington'un İran'da gösterdiği yeteneksizlik arasındaki zıtuk, hangi süper devletin daha iyi isabet kaydettiği konusunda kuşkuya yer bırakmıyor." 


Zedundg 


secme eserler 
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(Baştarafı 1. Sayfada) müzdeki iki on yılı düşünmeli, nereye varacağını şimdiden çok iyi bilmeli,o ufuklarda hedefsiz kalmamalıdır. 

“İstikrarsız çalkantılı tereddüt ve endişe dolu yıllarla geçen 1970'ler, Türkiye'yi bunaltmış ve 1980'lere çok ağır şartlar altında girilmesine neden olmuştur. Önümüze koyduğumuz hedeflere ulaşabilmemiz için sebat göstermemiş olmak, sadece yıkarak yapmaya çalışmak ülke geleceği- nin şuursuz bir şekilde ipotek altına alınması sônucunu doğurmuştur. 
Geciken yatırımlar, önlenen teşebbüsler, durdurulan hamleler ihtiyacın zamanhında (karşılanmasını engellemiştir." 

1970-1950 yılları arasında Türkiye'yi 13 hükümetin idare ettiğini ve bunların ömrünün genellikle 8-10 ayı geçmediğini ve bu durumda ömrü bu kadar kısa hükümetlerle uzun nefesler isteyen hamlelerin gerçekleştirilmesinin kaybolan zamanın telafisinin ve devlet çarkının istenildiği gibi döndürülmesinin çok güç olduğunu belirten Demirel, sözlerine şöyle devam etti: 

"Türkiye istikrarın değerini ağır bir fatura ödeyerek iyi anlamıştır. İstikrar Türkiye'nin baş meselesidir. İstikrar olduğu dönemlerde Türkiye büyük mesafeler almış, istikrarsız dönemlerde ise bir noktada tıkanıp kalmıştır. Buna rağmen 1970-1980 arasında Türkiye önemli başarılar sağlanmıştır, Yapılanların hemen hemen tamamında büyük gayretlerimizin olduğu inkar edilemez" 

1980'IN EŞİĞİNDE 

1950'in eşiğinde Türkiye'nin fevkalade denebilecek kadar önemli sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu ve can derdi, geçim derdi yarın derdi içine düştüğünü belirten Demirel, "Gündelik hayatımızda yaşadığımız bu sıkıntıların sebebi ne rejim ne de ülkedir. Sebep son iki yılın fevkalade kötü idaresidir"' dedi. 
Demirel sözlerini şöyle sürdürdü; 

"Bu sıkıntılar geçicidir. Bunlara bakarak geleceğimize olan güvenimiz sarsılmamalıdır. Kendine, devletine ve rejimine ivenini kaybetmediği takdirde Türkiye'nin bütün bu meselelerin içinden çıkması mümkündür." 

SANAYİCI VE 

İŞADAMLARI NE 

DİYOR 

1979 yılının bir değerlendirmesini yapan sanayici ve işadamları 1980 
yılından ne beklediklerini ve Başbakan Süleyman Demirel'in 100 günlük programında ekonomiyi ilgilendiren önlemler hakkındaki görüşlerini THA 


muhabirlerine açıkladılar. 

Türkiye İşveren Sendikaları o Konfederasyonu Genel Başkanı Halit 


Narin "1979 yılı ekonomik açıdan sıfır almıştır” dedi. 1979 yılının gizli açık işsiz sayısının 5 inilyonu aştığı, dışsatım potansiyelinin o kalkınmayı destekleyemeyecek düzeye düştüğü ve sosyal problemlerin had safa- ya ulaştığı bir yıl olarak akıllarda kalacağını belirten Narin özetle şöyle dedi: 

“1980 yılının ilk iki ayını 45 milyon Türk vatandaşına ve onun baş sorumlusu Meclis ve hükümete büyük sorumlu-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Demirel... 


luk yükleyen iki ay olarak görüyor ve mart ayın- dan itibaren de kaybolmuş kalkınma hızının yeniden kazanılacağı ve sosyal dengesizliğin giderilmesine başlanacağı bir dönem olacağını ümit ediyorum" 

İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı İbrahim Bodur, anarşinin önlenmemesi can ve mal gü- 


venliğinin sağlanmaması halinde ekonominin düzelemeyeceğini savunarak şöyle dedi: 

“Bu konuda başta politikacılarımız olmak üzere herkes işbirliği içinde bulunmalıdır. "Daha sonra ise ekonomide istikrar sağlanması yoluna gidilmeli ve enflasyonun durdurulması için çare aranmalıdır." 


Perinçek... 


(Baştarafı 1, Sayfada) tiyle Afganistan'ı işgal ettiler, ele geçirdiler. Ortadoğu bize çok uzak değildir. Etrafımızda alevler yanmaktadır. Afganistan' dan gelen Rus uçaklarının gürültüleri, tankların paletlerinin hırıltıları, uyuyanları uyandırmalıdır. 

"Sayın hükümet başnı Süleyman Demirel her konuşmasına Cenab-ı Allah'a şükürle, hamdla son verir. Evet, şimdi bir müslüman halk bir emperyalist devletin, Rusya nın, toplarına, tanklarına hedef olmaktadır. İşte biz şimdi sayın Hükmet Başkanından Afganistan' 
ın işgalini Türkiye hükümeti olarak protesto etmesini „bekliyoruz. Afganistan'ın işgalini protesto etmek Türkiye açısından da önemlidir ve derin bir mana ifade etmektedir 


“Afgan halkının bu işgalcilere, bu nemrutlara karşı mücadelesini canla başla destekliyoruz." 

Bu arada kongrede bir konuşma yapan Polatlı 
MSP İlçe Yöneticisi Haşim Teke anarşinin önlenebilmesi için 4. * bütün siyasi güçlerin bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı ve TİKP'nin Afganistan'daki Rus işgaline karşı çıkmasını çok olumlu bulduklarını belirtti, 

ERBAKAN'IN 
AÇIKLAMASI 

MSP Genel Başkanı Necmeddin Erbakan, dün Tek-Bir 4. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada, Afganistan'daki son gelişmeler karşısında, Türkiye'nin İslam Ülkeleri Konferansını toplantıya çağırmasını istedi, 

Erbakan, son olaylar karşısında AP'nin sustuğunu söyleyerek, "Zira 
ABD konuşmuyor da on- 


dan, hadi konuşsalar ya?" 


dedi. 

“50 milyonluk milletimiz bütünü ile Afganistan'a yapılan tecavüzün karşısındadır" diyen Erbakan, "Müslüman ülkeler Afganistan'a yapılan tecavüzü elbirliği ile önlemelidirler" şeklinde konuştu. 

SDP'NİN 
AÇIKLAMASI 

Sosyalist Devrim Partisi (SDP) Merkez Yürütme Kurulu, Afganistan'a yapılan askeri müdahalenin savunulacak olmadığını belirterek, Sovyetler Birliği'nin "devrim ihracatçısı” pozunda olduğunu bildirdi ve "'Ne kadar kılıf uydurulmaya kalkışırlarsa kalkışsınlar Çekoslovakya'dan sonra Afganistan'a yapılan bu askeri müdahalenin savunulacak bir yanı yoktur. 
Devrimi dışardan bekleyenlerin sosyalistlikle ilgisi olamaz" dedi. 

FEYZİOĞLU'NUN 

AÇIKLAMASI 

CGP Genel Başkanı 
Turhan Feyzioğlu, "Afganistan'da, Sovyet askerlerinin desteğiyle gerçekleştirilen darbe, Sovyetler'in tehlikeli yayılma politikasının yeni bir delilidir" dedi. 

Feyzioğlu önceki gün verdiği demeçte, bundan önceki darbelerle de Sovyetler'in emrinde ve- 
“wa onun desteklediği kişi ve grupların rol aldığını belirtti. 


*| .. 

Yeşilköy... 

(Baştarafı 1, Sayfada) 
bir tezgahtar hafif şekilde yaralandı. 

Saat 17.00 sıralarında patlayan bombaların Sofya'ya hareket eden bir yolcu tarafından havaalanına konulabileceği yetkililer tarafından ileri sürüldü. 

İSTANBUL'DA BEŞ 

AYRI PATLAMA 

İstanbul'un çeşitli semtlerinde son 24 saat içinde beş ayrı patlama meydana geldi. Olaylarda can kaybı olmadı. 

Beşiktaş'ta su tesisatı tamirciliği yapan Selahattin Sacı'nın Türkali Mahallesi Keşkül Sokaktaki dükkanına ve Beşiktaş 
Şair Nedim Caddesinde Behçet Bacanak'a ait nalburiye dükkanına saat 07.30 sıralarında patlayıcı madde atıldı. 


Öte yandan Üsküdar Çengelköy Halk Caddesinde Kemal Pasin'e ait bir obirahaneye, Serap Gülşen'in Mecidiyeköy 2. 
Taşocakları Caddesi Oya Sokâktaki kahvehanesine saat 17.30 sularında ve Ka sımpaşa Bahariye Caddesi Berber Sokakta Cemal Yerlikaya'ya ait Sivas 
Çay evine saat 20.30'da atılan patlayıcı maddeler geniş hasara yol açtı. 


ADANA'DA 

Geçen hafta Adana Şehitduran semtinde karşıt görüşlü gruplar arasında çıkan çatışmada vurulan 4 kişiden Ayhan özbilir adlı işçi, dün tedavi altında bulunduğu hastanede öldü. 


Şehitduran semtinde 
23 Aralık gecesi Fatih 
Gündüz adlı işçi vurulmuştu. Bunun üzerine karşıt görüşlü gruplar arasında çatışma çıkmıştı. 
Olayda Ayhan Özbilir, Aydın Güllü ve İsmail Çınar adlı kişiler ağır şekilde yaralanmıştı. Yaralılardan Ayhan Özbilir dün öldü, Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. 


TİKP... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
1979 günü radyonun 
19.00 TV'nin ise 23.00 
haber bültenlerindeki yayınında TİKP'nin Maraş' 
ta MHP ve diğer siyasi partilerle anarşiye karşı ortak bildiri imzaladığını ileri sürmüştü. 
Doğu Perinçek TRT' 


ye yaptığı başvuruda şöyle dedi; 
"Toplantıya katılan 


Kahramanmaraş İl Başkanımız Avukat Haydar Güngör, anarşinin kaynaklarından birini ve Maraş katliamının tertipçisinin MHP olduğunu, MHP'nin bugün de yeni kanlı tertipler içinde bulunduğunu bu yüzden 
MHP ile ortak bildiri yayınlayamayacağımızı söylemiştir. Güngör, MHP ile ortak bildiri imzalamanın onu temize çıkaracağını, yeni tertipler için cesaretlendireceğini vurgulamıştır." 

TİKP Genel Merkezin- den yapılan açıklamaya ilişik olarak dağıtılan fotokopide ortak açıklama metninin altında toplantıya katılan TİKP Maraş 
İl Başkanı Avukat Haydar Güngör'ün imzası bulunmamaktadır. 

TİKP Genel Başkanı Perinçek, partisinin MHP dışında AP, CHP, MSP ile anarşiye karşı bildiriler yayınlamaya hazır bulunduğunu ve ülkemizin böyle bir işbirliğine ihtiyacı olduğunu belirtti. 


İSVEÇ 

Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
Ttr 17236 
Sundbyberg, 
Tel: 08/296 628 


Bildstr. 53, 
Utrecht 
Tel: 
314761 


Tel: 


HOLLANDA | İSVİÇRE 


Ch, des Cotes | 
1020 Renens 


342172 


Kızılay'ın... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lar veriyor. Örneğin, Kızılay, 13 ve 14 Aralık günleri üç gazeteye, Merkez Kurulu üyesi Muhittin Gülmez'in oğlunun ölümü ile ilgili bir başsağlığı ilanı verdi. Aynı gazetelerde yer alan ve Gülmez ailesinin imzasını taşıyan benzer bir ilanın parasının da Kızılay'ın kasasından çıktığı telirlendi, Bu ilanların toplam maliyeti 60 bin lirayı buluyor. 

Gene 20 Aralık tarihli iki gözetede başka bir Merkez Yürütme Kurulu üyesi olan Nihat Hürcan'ın annesinin ölüm ilanı var. 
İlanın altında gene "Türkiye KızılayaDerneği 
Genel Merkez Kurulu" yazıyor. 


Şimdi herkes merak ediyor. Acaba ölüm ilanı vermeyi gerektirecek akrabalık derecesinin sınırı ne? Bu iş anne ve oğullardan amca, ve dayılara, oradan da kayınvalide ve kayınpederlere varır mı? 
Bir çok insanın kanını vererek Kızılay'a bağışladığı paralardan Kızılay yöneticilerinin yakınlarının ölüm ilanlarına ayrılan binler, milyonları bulur mu? 


Türkiye'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


fraksiy onların önemli olmadıklarına inandığını söyleyen Güneş, "AP'de 
MHP yanlısı olduğu söylenen bir eğilim var gibi görünüyor ise de, bunun böyle olduğunu sanmıyorum, CHP içinde ciddi fikir ayrılıklarına dayanan ideolojik çatışma bulunmadığını da biliyorum." şeklinde konuştu. 


Batılı ülkelerin Türkiye'ye bakarlarken yanlışlık yaptıklarını söyleyen Güneş, konuşmasını şöyle tamamladı : "Batılıların özellikle Türkiye konusunda beslediği kuşkuların iki yanlış kaynağı vardır. Bir defa Türkiye, örneğin bir İran değildir. Türkiye Ata- türk devrimlerinden sonra da bir İran olmaktan ıkmış değildir. Osmanlı mparatorluğundan beri farklı bir toplum yapısını daha da pekiştiren Türkiye'nin tarihsel misyonunu daha iyi saptayan devrimler olmuştur. Bu bakımdan Türkiye hakkındaki: görüşleri yanlış idi. Türkiye'de Homeynilerden korkuluyordu. 
Türkiye'de hiç bir zaman Homeynilere yer yoktur. 
İkinci yanlış ise, bi k Batı ülkesi ve düşünürü Türkiye'yi bir Hollanda bir Danimarka gibi görmek istemektedirler, Bundan vazgeçmelidirler, Türkiye kendi kişiliği olan Batılı bir ülkedir." 


TİKP Malatya... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lı Mahallesinde Mustafa Varol'un evine geldiler. 
Bu arada mahallede bir kargaşalık olduğunu görüp mahalle muhtarıyla görüşmek için Mustafa Varol'un küçük. çocuğunu gönderip muhtarı çagırttılar. Tam muhtar. geldiği sırada ellerinde sopalar, zincirler, baltalar ve silahlarla bir grup eve saldırıya geçti. Devrimciler kapıya barikat kurarak saldırıyı engellemeye çalıştılar, Muhtarın da müdahalelerine rağmen saldırganlar saldırıyı iki saat kadar sürdürdüler. Daha sonra o silah seslerini duyan jandarmalar gelip grubu dağıtmaya çalıştı. 
Fakat grup dağılmayıp jandarma ile çatışmaya girişti. Bu arada jandarmalar,evde bulunan devrimcileri olay yerinden uzaklaştırdılar. 

Devrimcilerin olay yerinden uzaklaştırılmasın- dan sonra orada kalan jandarmalarla grup arasındaki çatışma devam etti, Bu’ sürtüşme- de Aziz Sürücü adlı bir lise öğrencisi saldırganların kurşunu ile öldü. Öğrencinin üzerinde yapılan otopside, vücudunda 7.65 
mm.lik bir mermi çıktı. 

Öte ` yandan olaydan sonra Arguvan Jandarma Komutanlığına götürülen devrimciler serbest bırakılmayarak gece orada tutuldu. Sabah savcılığa götürülerek ifadeleri alındı. Daha sonra "Kongre sıkıyönetim O tarafından yasaklandı" denerek serbest bırak Idılar. 


ABONE ÜCRETLERİ 
3aylık 450 TL 


6 aylık 900 TL 
1 yıllık 1800 TL 


Yurtiçi Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir. 


Yeni yıla girerken kampanyamız 6 milyonu aştı 


Daha Güçlü Daha Güncel Aydınlık" kampanyasına 
28 Aralık 1979 tarihine kadar elimize geçen para ve 
ziynet karşılıklarının şehirlere ve kesimlere göre listesidir. 


YER NAKİT ZİYNET TOPLAM 1—iİstanbul..... 1.893.229 250.750 2.143.979 
2 - Aydınlık Gazetesi çalışanları 505.744 26.225 531.969 
3 - Memurlardan . 424.975 10.475 435.450 
4 + Öğretmenlerden 305.405 2.050 307.455 
5 - Öğrencilerden 281.285 18.200 299.485 
6 - Ankara... . 229.051 32.500 261.551 
7 - Bingöl... 193.244 6.000 o 199.244. 
8 - K.Maraş . 178.320 e 178.320 
9 - Tunceli . . . 124.905 48.800 173.705 
10-Adana....... 141,380 we 141.380 
11 - TİKP Merkez 

Komitesi ve 

Genel Merkez 

Kadrolarından 102.044 23.150 125.194 
12-Konya...... 99.450 7.700 107.150 
13 - D.Bakır. . 89.750 12.500 102.250 
14-Ordu....... 99.500 1.050 100.550 
15 - TİKP Bilim 

Kurulu üyeleri.. o 95.500 be 95.500 
16 -G.Antep .... 91.000 cs 91.000 
17-Samsun..... 85.729 2.250 87.979 
18 - Varto (Muş).. 80.500 T 80.500. 
19-Antalya..... 74.760 — 74.760 
20 - Aydınlık Yayınları ve 

Tür-Da çalışan 

İMA INE 59.350 9.500 68.850 
21-Bursa 42.705 — 42.705 
22-Kocaeli 25.150 16.500 41.650 
23-Kayseri 36.110 “e 36.110 
24-İzmir 4.500 31.150 35.650 
25-İsparta 29.620 s 29.620 
26-Elazığ 29.075 — 29.075 
27-Balıkesir(Merkez) 28.550 pa 28.550 
28- Avukatlardan 22.650 me 22.650 
29-Eskişehir 21.260 800 22.060: 30-Edirne 21.305 > 41.305 
31-Gerze(Sinop) 20.720 pa 20.720 
32-Trabzon 9.350 11.010 20.360 
33-Sakarya 19.950 3 19.950 
34-Van 19.610 TE 19.610 
35-Aydın 18.815 650 19.465 
36-İçel 18:400 1.000 19.400 
37-Ozanlardan 17.720 EE 17.720 
38-Emirdağ(Afyon) 16.680 = 16.680 
39-Hazar( Rize) 15.690 > 15.690 
40-Halk Tiyatrosu 

Çalışanları 15.260 = 15.260 
41-Amasya 13.585 500 14.085 
42-Bilecik 11.535 H 11.535 
43-Sivas 11500 — 11.500 
44-Bandırma 

(Balıkesir) 10.000 e 10.000 
45-Biga( Çanakkale) 9.222 500 9.722 
46-Erzincan 9.380 PP 9.380 
47-Denizli 9.000 = 9.000 
48-Iğdır( Kars) 9.000 — 9.000 
49-Tokat 8.915 8.915 
50-Yeşilova(Burdur) 8.600 d 8.600 
51-Bayramiç 

.  (Çanrkkale) 8.050 == 8.050 

52-Niğde 5.999 1.900 7.899 
53-Bolu 7.680 = 7.680 
54-Tekirdağ 6.880 ri 6.880 
55-Muğla 6.760 = 6.760 
56-Kars 5.500 =: 5.500 
57-Azdavay 

(Kastamonu) 5.000 — 5.000 
58-Zonguldak 4.100 a 4.100 
59-Çorum 3.000 T 3.000 
60-Mardin 3.000 = 3.000 
61-Lüleburgaz 

(Kırklareli) 2.800 = 2.800 
62-Ağrı 2.700 a 2.700 
63-Çorlu(Tekirdağ) 2.650 "= 2.650 
64-Kütahya 2.645 = 2.645 
65-Hatay 2.200 < 2.200 
66-İranlı Öğrencilerden 2.045 ad 2.045 
67-Yozgat 1.000 sa 1.000 
TOPLAM 5.760.987 515.160 6.276.147 
AÇIKLAMA: 


l- Kampanyamıza destek olarak yaklaşık 2 milyon 
500 bin TL değerinde bir daire, bir Murat 131 otomobil, dört adet arsa ve muhtelif eşyalar verilmiştir. Bunlar satılınca gerçek fiyatları toplama eklenecektir. 

2- 20 Aralık 1979 tarihinde yayınlanan listede toplanan bağış miktarı toplama hatası nedeniyle 30 bin TL fazla yazılmıştır. Bu listede düzeltilmiştir. 

HALKIMIZA 


Partimiz avukatları, Kahramanmaraş katliamında caniler tarafından mağdur edilen yurttaşlarımızın haklarını savunmak için, Adana'da sürmekte olan duruşmalara katılmaktadır. Halkımızı ücretsiz olarak müdahil vekilliği yapan avukatlann giderlerini paylaşmaya ve dayanışmaya Çağırıyoruz. 

Bağışta bulunacakların bağışlarını Türkiye İşçi Köylü Partisi adına TC Ziraat Bankası Ankara Necatibey Şubesi 630/164 Nolu hesaba göndermelerini rica ederiz, 

KAHRAMANMARAŞ KATLİAMININ TERTİPÇİLERİNDEN HESAP SORULMALIDIR 


TÜRKİYE 
İŞÇİ KÖYLÜ PARTİSİ 


(9100444010100 


Nihat-Eta-Martı 
Bütün Aydınlık Okurlarının Yeni Yılını Kutlar 


Stuttgart 


KAYAN 


İLAN TARİFESİ 

2.4.6. sayfalar (Sütun snt) 250 TL O 3.5.7. 

sayfalar (Sütun, snt) 300 TL D8. sayfalSütur 

'snt.) 400 TL O S. sayfa renkli (Sütun/snt.) 

500 TLO Yayın ilanı (Süvun smej 100 TL D 
m, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL 

O Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Z890F8GZ 


Ean ii 


SİYASİ BELGEYE DOĞRU 


m izm 


CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit Haziran 1978'de Siyasal Belgeyi imzalamak üzere Moskova'ya yaptığı gezi sırasında, Sou { yetler Birliği Başbakanı Kosigin le karşılama sırasında. 


EIA 


İ 1974 yılında Ecevit iktidara k geldiğinde, Sovyetler -Birliği . Türk-Sovyet ilişkileri için el ` verişli bir zemin doğduğuna inandı ve bir saldırmazlık paktı, hiç değilse bir siyasi belge imzalamak için faaliyete geçti. 
Sonunda, Sovyetler Birliği'nin 
4 yıl boyunca dayattığı Siyasi 
, Belge, aradaki iki MC hükümetini atladı ve Ecevit tarafından “imzalandı. Bu belgenin Sovyetler Birliği'ni daha da cüretkar yapacağı ve Türkiye'nin eninde sonunda bu anlaşmayı yırtmak zorunda kalacağı o kadar açık- 
| tı ki, daha anlaşma imzalan- 
| madan Sovyet talepleri birbiri 


ardına gelmeye başladı. 
Türk öğrencilerin Sovyetler Birliği'nde eğitim görme- 


leri talebini, Karadeniz kıta sahanlığındaki yeni Rus önerileri izledi. Ardından Rus 


donanmasının Türk limanlarını ziyaretleri için istenen izin ve 
40 bin adet tüfeğin Suriye sınırından sessizce geçirilişleri geldi. > m 
Dünyanın, özellikle - bölgemizin giderek daha büyük çalkantılarla karşı karşıya geldiği koşullarda, çalkantının esas yürütücüsüyle imzalanan böyle bir belgenin uzun ömürlü olması beklenemez. 


a OS S SP —ş———. 


aii vr a 


amam 


iye”de 10 yılın 10 büyük olayı.. 


Herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna girebilmek için büyük bir umutla sınava giren öğrenciler, her sene aynı heyecanı çekerek ter döküyorlar. İstikbal endişesiyle sınav kağıtlarının içine gömülmüşler. Üstte ise üniversite adayları sınav salonlarında ter dökerlerken, anne, baba ve yakınları da dışarda bekliyor. Öğrencilerin duydukları heyecan bütün ana babaları da sarmış. Her sene görülen manzaralardan biri. En az onlar da evlatları kadar heyecanlı 


@ 10 YILDA ÜNİVERSİTEYE GİRMEK İSTEYENLERİN 


SAYISI 6 KAT ARTTI 


Sayıları gittikçe artan lise mezunları, 1962- 
63 ders yılından itibaren üniversitelere girebilmek için merkezi bir sınavla karşılaşıyorlardı. Üniversitelere öğrenci alma işleminin merkezi olarak uygulanmaya başlamasının, getirdiği sorunlar son on yılın önemli olayların- dan biriydi 


Üniversite Seçme Sınavları ilk olarak 196 2- 


63 ders yılında uygulanmaya başladı. 


1950'lerden sonra fakülteler, lise mezun sayısının artması üzerine kendilerine başvuran 
öğrencileri sındvla almak zorunda kaldı. 1960 
yılından sonra lise mezunlarının sayılarının daha da artması ve uygulamada birçok sorunun doğmaya başlamasıyla öğrenci alma işleminin merkezileştirilmesine karar verildi. 


Üniversite Seçme Sınavlarının uygulamaya geçmesinden sonra üniversitelerin önündeki yığılmalar hızla artmaya başladı mezunları üniversiteye girebilmek için çeşitli engelleri aşmak zorundaydılar. Sorun 16 sene içinde giderek büyüdü ve bugünkü duruma gel-. 


Siyasi istikrarsızlık 


Üniversite aa M : 
1. Erim hükümeti: 12 Mart hükümetleri demokrasi açısmdan kara 


örnekler oldu. 


di. 10 yıl içinde Üniversitelerarası Seçme Sı- 


navına başvuran ve kabul edilen öğrencilerin sayılarını bazı yıllar itibariyle belirtmek sorunun vehametini açık bir şekilde ortaya koya- 


caktır. 


Siyaset hayatımızda yeni 


Başvuran Kabul edilen H inlik: 
1970 yılında 76 540 38.662 bir gariplik: 
1975 " 280.000 68.508 
1978 " 375.000 37.500 Parlamenter 
1979 " 435.000 40.000 


Bitirirken 


1990'DA AYDINLIK BİR TABLO İÇİN... 


Geçtiğimiz 10 yılın Türkiyesine damgasını vuran olayları kısaca özetlemeye çalış- 


tik, 


Dinmeyen acı terör, birçok temel soruna neden olan Kıbrıs harekatı, 12 Mart, saldırgan Sovyetler Birliği'ne verilen tavizler, dizginsiz koşan enflasyon, pahalılık, kuy- 


ruklar,.. 


Ortaya hiç de iç açıcı olmayan bir tablo çıktı. 1970'leri değerlendirirken, gönülle- 


ri ferahlatacak olayları didik didik aradık fakat bulamadık, ya da çok azdı. 
Oysa Türkiye böyle bir tabloya layık değil. 


1990'da geçen 10 yılı değerlendirdiğimizde ortaya aydınlık bir tablo çıksın istiyo- 


ruz, 


Gelin, Türkiye'yi daha özgür, daha güçlü, birlik ve huzur içinde yapmak için eli- 


mizden geleni esirgemeyelim 1980'lerde! 


1970'lerde toplum hayatını derin- den sarsan olay neydi? 

Depremler mi? 

Hayır. 

Uçak kazaları mı? 

Hayır. 

Zorlaşan yaşam şartları mı? 

Hayır. 

1970'lerde her gazete okuduğumuz- da, her akşam TRT haberlerinde yüreğimizi sızlatan her gün tazelenen bir acı yaşadık. 

Kısa adıyla anarşi ve terör. 

1970'lere girdiğimizde silahlar ateşlenmeye başlamıştı bile. İlk yıl gençlerin sokak ortasında kurşunlanmaları yaklaşan bir felaketin habercisi oluyordu. 

Sonra 12 Mart terörü geldi. 12 Mart' ın ektiği tohumlar sonuçlarını verme- ye başladı. 1973 ve 74'de bir iki derken, 75 ve 76'da anarşi başını almış giden bir felakete dönüştü. Her gün birkaç yurttaşımız anarşinin kurbanı oluyor, kahveler kurşunlanıyor, sokaklar- da dolaşamaz, evlerde rahat oturamaz oluyorduk. 

Ve 1977 1 Mayısında, DİSK'in o zamanki Moskova yanlısı yöneticileriyle, sahte solcu grupların yarattıkları provokasyon ortamından yararlanan, darbe peşinde koşan güçler Taksim alanını kana boyadı; 36 ölü. 

Ve 1978'in sonlarında, yıllardır mezhep ayrılıkçılığı yapan MHP yanlıları bu kez Kahramanmaraş'ı kana boyadılar. Tarihimizin en kara olaylarından biri olan Kahramanmaraş katliamının ardından yüzlerce ölü, yakılip yıkılmış bir şehir ve yaralı bir toplum kaldı. 

Ve yitirdiğimiz bilim adamları, aydınlar, gazeteciler, avukatlar, savcılar, öğretmenler... Geçen on yılda anarşinin kurbanı olan binlerce yurttaşın kesin sayısını hesaplayabilmek mümkün değil şimdi. 

Ancak geçtiğimiz 10 yıl anarşinin 


ardındaki odakları da ortaya çıkaru: Bir yanda MHP, "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" diyor ve varlığını koruyabilmek için faşist bir dikta peşinde koşuyor, bir yanda da Moskova yanlısı TKP ile yörüngesindeki sahte solcu gruplar, Sovyetler Birliği'nin yayılmacı hedeflerine uygun olarak Türkiye'yi zayıflatmak için kargaşalığı artırmaya çalışıyorlardı. Bir taraf 


transferi 


1970'lerde yeni bir gariplik siyasi kulisle rin ayrılmaz bir parçası oldu; parlamenter transferi. .. 

Kimi zaman hükümetlerin yıkılması, hükümetlerin kurulması için iki üç milletvekilinin parti değiştirmesine bel bağlanır oldu. Transfer pazarları kuruldu, markajlar başladı. Parti değiştirenlere bir dönem "satılmış" diyenler başka bir dönem "vatansever" deyiverdiler. "Ağırlığımca al- 


tın verseler partimi terketmem”" buyuran bir parlamenter, bir 


hafta bir baktık partisini değiştiriverdi. Ve Demirel'in deyimiyle “fetret devri"'ni aratmayan daha nice ör- 


nekler. 
Siyaset kısırlığının yol açtığı hoş olma- 


yan bir gariplikti bu geçtiğimiz dönem... 


"Kahrolsun komünizm", öteki da "Kahrolsun faşizm" haykırışlarıyla ortaya çıkıyor. ancak yaptıkları birbirinden ayrılamıyordu. Her iki odağın amacı kutuplaşmayı artırarak ülkeyi bir iç savaşın içine düşürmekti. Bunların üzerine cesaretle yürünememesi ve zaman zaman da hi- 


maye görmeleri zorbalığı artıran baş- 


ka bir etken oldu 


taraf 


,, 1970'lerin uzun bir bölümünü hükümet arayışları içinde geçirdi Tür- 


kiye... Koalisyonlar, ara hükümetler, azınlık hükümetleri, kukla hükümetler, bu dönemin siyasi hayatımıza 


kattığı özellikler oldu. 10 yılda 12 hükümet gördük. Bunlardan 11'i 1970 
ler içinde kuruldu. Bu sayı siyasi tarihimizde bir rekor aynı zamanda. 

İşin ilginç yani 11 hükümetin hiçbiri de tek partiye ve aynı zamanda meclis çoğunluğuna dayalı hükümetler değil. 

1970'lere, 12 Mart muhtırası üzerine istifa eden Demirel hükümetiyle girdik, Yerini 1.Erim hükümeti aldı. Bunu izleyen 2.Erim ve Melen hükümetleri ise pek yürütme yetkisi olmayan, 12 Mart cuntasının kukla hükümutleriydi. Daha sonraki Talu hükümeti ise yine bir 12 Mart kabigoya! ama geçiş niteliği de taşıyor- u. 

1973 seçimleri Türkiye'ye ilginç 
bir hükümet getirdi; Ecevit başkanlığında CHP-MSP koalisyonu... 

Bu hükümetin 1974 Sonbaharında istifası üzerine uzun bir arayıştan sonra Irmak başkanlığında ara hükümet kuruldu. Güvenoyu almadan ülkeyi yönetme -zorunda kalan bu hükümet zamanında sorunlar daha da ağırlaştı. 

Ve 1975 İlkbaharında, AP Genel Başkanı Demirel, Demokratik Partiden kopardığı milletvekilleriyle, AP, MSP, MHP ve CGP'den oluşan, bilinen adıyla MC koalisyonunu kurdu. 
İki yıllık yönetimiyle zulüm, baskı, pahalılık ve kargaşalıktan başka birşey getirmeyen MC, 1977 erken seçimlerindehalktan ağır bir tokat vi- 


Her iki kutba karşı tavizsiz mücadeleyi Türkiye İşçi Köylü Partisi yürüttü. Bu nedenle saldırıların hedefi olurken, anarşinin nasıl yenileceğini de gösteriyordu 

Bölünme mi kazanacak, birlik mi? 

İşte 1970'lerin cevaplanması için 1980'lere bıraktığı büyük soru bu! 


1 Mayıs 1977:DİSK'in o zamanki Moskova yanlısı yöneticilerinin ve sahte solcu grupların yarattığı provokasyon ortamından 
yararlanan karanlık güçler Taksim alanını kana boyadı. - 


yerek yıkıldı. 

1977 seçimleri de Türkiye'ye tek 
parti çoğunluğu getirmedi. Önce güvenoyu alamayan Ecevit azınlık hükümetinin ardından AP-MSP ve MHP arasında 2. MC kuruldu. 2. MC, yine 
halkın tepkisiyle karşılaşınca 1977 
sonunda yıkıldı. 1978'e, AP'den 11 
milletvekilinin kopması sonucu “cevit'in CHP, Bağımsızlar, CGP ve DP e kurduğu üçüncü hükümetiyle gir- 
1 


Ancak büyük umutlar beslenen bu hükümet de sorunlar karşısında başarısız kaldı ve 1979 ara seçimlerinde CHP'nin aldığı ağır yenilgi sonunda istifa etti. Ve 1980'lere iki ay önce kurulan AP azınlık hükümetiyle giriyoruz 


Ancak bu hükümet de siyasi istikrarsızlık için bir çare olarak gö- 


rülmüyor. 1980'lerin başında yeni bir seçim görünüyor ufukta. 
Neden bu istikrarsızlık? Kimileri- 


ne göre meclislerdeki sandalye dağılımı, kimine göre seçim sistemi, vs.. 
Ancak bunlar sonuç 


Aslında son on yılda yonetme' du- 


rumunda olanlar ülkenin ağırlaşan sorunlarını çözecek cusur, kapsamlı siyasetleri o belirleyip (izleyemediler. 


Bu yüzden bir dönem aldıkları desteği kolayca yitirdiler. 1970'lerde siyasi hayatta fikir ve sağlam siyasetler konusunda derin bir kısırlık yaşandı. 


Görülen o ki, eğer Türkiye'nin sorunlarını çözecek cesur siyasetleri belirleyen ve izleyen güçler ortaya 


çıkmazsa istikrarsızlık 1980'lerde de sürecek 


Siyasi partiler de hareketli bir dö-| 


nem yaşadılar 1970'lerde. 12 Mart'ta kapatılan Milli Nizam Partisinin yerine Milli Selamet Partisi kuruldu ve bundan sonraki siyasi gelişmelerde etkili oldu. Nizam Partisi, MSP' den 1 milletvekili transfer ederek 1979'da yeniden kuruldu. 

CHP ise 1970'lere lider değişikliğiyle girdi: 4972'de yapılan Kurultay- da İnönü parti başkanlığını kaybetti. 
Yerine Ecevit seçildi ve CHP'de Ecevit dönemi başladı. Ancak Ecevit, önceleri geniş ilgi toplamakla birlikte sorunlar karşısında insiyatifsiz tutumu yüzünden son yıllarda puan kaybetti ve bu yıllar içinde CHP üst kadrolarında ardarda tasfiyeler oldu. 
1979'daki Olağanüstü Kurultay da çözüm getirmeyince CHP, içinde çok sayıda grubun çekiştiği ve bir fikir birliğine ulaşamamış bunalımlı bir parti olarak giriyor 1980'lere. 3 

Ecevit'in Genel Başkan seçilmesiyle partiden ayrılan unsurlar Cumhuriyetçi Parti'yi kurdular. Bu parti daha sonra Güven Partisi ile birleşerek Cumhuriyetçi Güven Partisi adını aldı. 
1970'ler CGP'ye yaramadı ve gücünü kaybetmesine yol açtı. Millet Partisi ve Türkiye Birlik Partisi de bu dönem silinen partiler oldular. 

Öte yandan AP'den ayrılan unsurların kurduğu Demokratik Parti 1973 
seçimlerinde önemli başarı kazandı. 
Ancak bu parti içinde toprak ağalığı temelini oluşturan kesim tekrar AP' ye katılınca Demokratik Parti varlık nedenini yitirdi ve silindi. 

AP ise her ne kadar birliğini koruduysa da bu parti içinde iki kesimin çelişkisi sürekli yaşandı. 12 Mart'tan sonra AP'ye giren ve gerici kanadı oluşturanlarla, liberal kesimi oluşturanlar arasında fikir ayrılığı devam etti 

Aslında partiler içindeki bölünme ve istikrarsızlık da genel siyasi hayattaki siyaset ve fikir kısırlığından ileri geliyordu. Ülke sorunları için köklü çözümler öneremeyen partiler iç huzursuzluklara sürekli düştüler, 

Bütün bunların dışında, 10 yıllık bir mücadeleden sonra Türkiye İşçi Köylü Partisi 1978'de kuruldu. Böylece işçi sınıfı 20 yılı aşkın bir aradan sonra öncü partisine kavuşmuş oldu. 


